
 
Liturgie voor de kerkdienst op zondag 30 maart 2025 om 10.00 uur in de Dorpskerk met als 

predikant Ds. R. Poesiat. Ouderling: Adri Jobse. Organist: Rinus Jobse. Lector: Janneke Geene. 
4e zondag in de veertig dagen tijd. 

 
 
Welkom en mededelingen 
Aanvangslied psalm 105 : 1 en 5 
Stilte 
Votum & groet 
 
Gebed van verootmoediging 
Zingen psalm 25 : 3  
Samenvatting der Wet 
Zingen psalm 19 : 3 
 
Gebed om de verlichting met de 
Heilige Geest 
 
Lucas 15 : 1-3 en 15-32 
Zingen lied 912 : 1, 5, 6 
Prediking 
Orgelspel 
Zingen psalm 103 : 5 en 9 
 
Dankgebed – voorbeden -stilte – 
Onze Vader 
 
Aankondiging collecte 
 
Slotlied : lied 415 : 1 en 2 
 
Zegen 
Na de zegen lied 415 : 3 
 
Collecte bij de uitgang 
 

Bij de schikking: 

Kerntekst: we kunnen toch alleen maar 
feestvieren en blij zijn? Lucas 15:32 

De gelijkenis van de verloren zoon staat in een 
rijtje van 3: over honderd schapen, tien 
penningen en twee zonen. Bij de schapen en 
de penningen wordt actief gezocht naar wat 
verloren is, bij de zoon niet. De zoon gaat en 
de vader laat hem gaan. De vader wacht, 
actief, op de uitkijk. Hij ziet de zoon al van 
verre komen. Deze wordt met vreugde binnen 
gehaald. De oudste zoon, die niet blij is, blijft 
buiten staan. Wie is hier nu precies verloren? 

Bij de schikking: de slinger van judaspenning 
en de wol als teken van vreugde over dat wat 
gevonden is. Vergeet-mij-nietjes – om de zoon 
die wegging niet te vergeten en ook de zoon 
die thuis bleef niet. 

Woorden bij de schikking: 

aarde bevolkt door schapen 
bloemen die niemand vergeten 
iedereen is genodigd voor het feest 
 
 

         

Na afloop gelegenheid om elkaar te 
ontmoeten bij koffie of thee 


