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                                                            26 januari 19.00u 

 
                                   Met medewerking van:  

                                 Johan Davidse orgel 

     Presentatie: Han de Kam 
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Oostkappel / Grieps Zingt     26 januari 2025 

 

Thema:  Nieuwe Kansen..?..! 
 
Dorpskerk Oostkapelle  Aanvang: 19.00 uur 
 
Orgel:   Johan Davidse 
Presentatie:   Han de Kam 
 
Inleidend orgelspel:  God heeft het eerste woord Jan van Dommele
   
Welkom  
 
Liedboek   513 1 t/m 4      God heeft het eerste woord. 
 

 
 
513:2 
God heeft het eerste woord. 
Voor wij ter wereld kwamen, 
riep Hij ons reeds bij name, 
zijn roep wordt nog gehoord. 
 



513:3 
God heeft het laatste woord. 
Wat Hij van oudsher zeide, 
wordt aan het eind der tijden 
in heel zijn rijk gehoord. 
 
513:4 
God staat aan het begin 
en Hij komt aan het einde. 
Zijn woord is van het zijnde 
oorsprong en doel en zin. 
 
Gebed  
 
Liedboek   438 1 t/m 4  God lof! Nu is gekomen 

 
 

Vervolg volgende bladzijde 



 

 
438:2 
Hij wilde zich verlagen 
en daalde van zijn troon; 
een ezel mag Hem dragen, 
Hem sieren staf noch kroon. 
Hij wil zijn koningsmacht 
en majesteit verhullen, 
om nederig te vervullen 
wat God van Hem verwacht. 
 
438:3 
Gij machtigen der aarde, 
’t is uit met Gods geduld, 
zo gij Hem niet aanvaarden, 
Hem niet aanbidden zult. 
Wie in hun trots en waan 
zich tegen Hem verheffen, 
die zal zijn gramschap treffen, 
die doet Hij ondergaan. 
 
438:4 
Gij armen en verdrukten, 
wáár gij op aarde zijt, 
gebeukten en gebukten 
in deze boze tijd, – 
houd moed, Hij nadert al! 
Gij moogt uw held ontvangen, 
de vorst van uw verlangen, 
met liederen zonder tal! 
 
 



 
Liedboek   943 1 t/m 6 God gaat zijn ongekende gang
  

 
 
943:2 
Uit grondeloze diepten put 
Hij licht, en vreugde uit pijn. 
Hij voert volmaakt zijn plannen uit, 
zijn wil is soeverein. 
 
943:3 
Geliefden Gods, schep nieuwe moed, 
de wolken die gij vreest, 
zijn zwaar van regen, overvloed 
van zegen die geneest. 
 
943:4 
Zou gij verstaan, waar Hij u leidt? 
Vertrouw Hem waar Hij gaat. 
Zijn duistere voorzienigheid 
verhult zijn mild gelaat. 
 
 
 



943:5 
Wat Hij bedoelt dat rijpt tot zin, 
wordt klaar van uur tot uur. 
De knop is bitter, is begin, 
de bloem wordt licht en puur. 
 
943:6 
Hoe blind vanuit zichzelve is 
het menselijk gezicht. 
Godzelf vertaalt de duisternis 
in eindelijk eeuwig licht. 
    
Intermezzo:  Om dat Hij niet ver wou zijn      Albert de Klerk   
 
 
Liedboek    528 1, 3 en 5 Om dat Hij niet ver wou zijn 
 

 



528:3 
God van God en licht van licht, 
aller dingen hoeder, 
heeft een menselijk gezicht, 
aller mensen broeder. 
Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
 
 
528:5 
Wees verheugd, van zorgen vrij: 
God die wij aanbidden 
is ons rakelings nabij, 
wonend in ons midden. 
Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
 
Liedboek   531 1 t/m 3 Jezus die langs het water liep 
 

  
 

Vervolg volgende bladzijde 



 

 
 
 
531:2 
Jezus die langs de straten kwam 
en tollenaars terzijde nam: 
‘’k Wil in uw woning wezen 
voor nu en voor nadeze’, – 
Hij komt misschien vandaag voorbij 
en neemt ook jou terzij of mij 
en vraagt ons, Hem te geven 
de rijkdom van ons leven. 
 
531:3 
Christus die door de wereld gaat 
verheft zijn stem niet op de straat, 
Hij spreekt ons hart aan, heden, 
en wenkt ons met zich mede. 
En lokt ook nog zoveel ons aan, 
tot wie zouden wij anders gaan? 
Hij heeft en zal ons geven 
alles, – het eeuwig leven. 
 
 
Intermezzo: Volentary in AMinorAnonymous Engeland 18e eeuw 
 
 
    



 
Liedboek     825   1, 5, 8 en 10     De wereld is van Hem vervuld 
 

 
825:5 
Ja, Hij is elk van ons nabij, 
hoe hemelhoog verheven; 
in Hem bestaan, bewegen wij, 
in Hem is heel ons leven. 
Dat heeft Hij aan het licht gebracht: 
de mensen zijn van zijn geslacht, 
voorgoed met Hem verweven. 
 
 



 
825:8 
God heeft zich zelf ons toegewend: 
een man verscheen op aarde, 
een mens, in wie Hij onherkend 
zich aan ons openbaarde. 
In Hem als in een tempel heeft 
de God gewoond die eeuwig leeft, 
de ongeëvenaarde. 
 
825:10 
Hoor dan de stem van Christus, die 
uit aller heren landen 
u tot zich roept, – hoor Hem, voor wie 
de dood zelfs werd te schande: 
bekeer u, die nog spot en lacht, 
de grote dag, de grote nacht, 
het oordeel is ophanden. 
 
Liedboek   906 1, 2 en 8 God is tegenwoordig,  
 

 
 
 

Vervolg volgende bladzijde 



 
 
906:2 
God is tegenwoordig, die in ’t licht daarboven 
dag en nacht de engelen loven. 
Heilig, heilig, heilig, zingen Hem ter ere 
al de hoge hemelsferen. 
Laat o Heer, / U ter eer, 
ons lied ook U prijzen, 
lof en dank bewijzen. 
 
906:8 
Heer kom in mij wonen, zij mijn hart en leven, 
U ten heiligdom gegeven. 
Gij die zo nabij zijt, wend mij toe uw wezen, 
dat Ge in mij uw beeld kunt lezen. 
Waar ik ga zit of sta, 
laat mij U aanschouwen, 
met een stil vertrouwen. 
 
Intermezzo:  God is tegenwoordig Peter van Dijk 
 
 Liedboek  981 1, 2 en 3 Zolang er mensen zijn op aarde 

  
 

Vervolg volgende bladzijde 



 

981:2 
Zolang de mensen woorden spreken, 
zolang wij voor elkaar bestaan, 
zolang zult Gij ons niet ontbreken, 
wij danken U in Jezus’ naam. 
 
981:3 
Gij voedt de vogels in de bomen, 
Gij kleedt de bloemen op het veld, 
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen 
en al mijn dagen zijn geteld. 
 
Liedboek  871 1 t/m 4     Jezus zal heersen waar de zon gaat 
 

 
 



 
871:2 
Het lied in alle talen zal 
zijn liefde loven overal, 
en uit de kindermond ontspringt 
de lofzang die zijn naam omringt. 
 
871:3 
Zijn rijk is volle zaligheid, 
wie was gevangen wordt bevrijd, 
wie moe was komt tot rust voorgoed, 
wie arm was leeft in overvloed. 
 
871:4 
Laat loven al wat adem heeft 
de koning die ons alles geeft. 
O aarde om dit nieuw begin 
stem met het lied der eng'len in. 
 
Dankgebed.  
 
Liedboek  863 1, 2, 5 en 6 Nu laat ons God de Here 
 

 
 



 
863:2 
Want lijf en ziel en leven 
heeft ons de Heer gegeven. 
Hij zal ze ook bewaren 
in allerlei gevaren. 
 
863:5 
Wij bidden U, Algoede: 
wil altijd ons behoeden; 
de kleinen en de groten, 
houd ze in uw hart besloten. 
 
863:6 
Bewaar ons in uw waarheid, 
geef ons op aarde vrijheid, 
met alle mensen samen 
uw rijk, Heer, te beamen. 
 
Naspel Nu laat ons God de Here  Johan Pachelbel 
  



 

  Oostkappel / Grieps Zingt    

  Samenzangprogramma van geestelijke liederen 

  Volgende OGZ: 23 februari 2025 

  Michaëlskerk Grijpskerke van 19.00 – 20.00 uur 
 

  Orgel:              Johan Davidse                                                          

  Presentatie:     Han de Kam 
 

 Commissieleden: 

  Han de Kam Baentje 6 Grijpskerke  

 06-12752751  

 email: brouwerijweg52@gmail.com 

   

 Johan Davidse Noordstraat 10 Grijpskerke 

 0118-591696 

  email: johdavidse@zeelandnet.nl 

    

 Wilt u graag bepaalde psalmen, gezangen of  

  liederen in het programma opgenomen hebben 

  dan kunt U die aan de commissie leden opgeven. 

  Bespeelt U zelf een instrument of hebt U kennissen 

  die  mee willen werken aan de zang begeleiding 

  of solospel, hartelijk welkom. 

  Uiteraard vooraf aanmelden.  

 

Volgende Oostkappel/Grieps Zingt zijn in 2025 

    

2025: 

26 januari  Dorpskerk  27 juli  Dorpskerk 

23 februari  Michaëlskerk  31 augustus Dorpskerk 

30 maart Dorpskerk  28 september  Michaëlskerk 

27 april Michaëlskerk  26 oktober Dorpskerk 

25 mei  Dorpskerk  30 november Michaëlskerk 

29 juni  Michaëlskerk 

       


