
                                               

                    Dorpskerk  

                                                            29 januari 19.00 uur 

 
                                   Met medewerking van:  

                                 Rinus Jobse orgel 

     Presentatie: Han de Kam 

 

      Thema:“Een nieuw begin” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Waterstraat 2 Oostkapelle 



Oostkappel / Hrieps Zingt             29 januari 2023 
 

Onderwerp:  Een nieuw begin 
 
Orgel:   Rinus Jobse 
Presentatie:   Han de Kam 
 
Inleidend orgelspel:     
 
Welkom: 
  

Openingslied: 
 
Liedboek 8 1, 2, 4 en 6 Heer onze Heer, hoe heerlijk en verheven, 

 
 
8:2 
Wel doet de hemel hoog uw glorie blinken, 
maar in de mond van kind'ren doet Gij klinken 
uw machtig heil, zo maakt G' uw vijand stil 
en doet uw haters buigen voor uw wil. 
 
 



8:4 
Gij hebt hem bijna goddelijk verheven, 
een kroon van eer en heerlijkheid gegeven, 
Gij doet hem heersen over zee en land, 
ja, al uw werken gaf Gij in zijn hand. 
 
8:6 
Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven 
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven. 
Heer, onze God, hoe vol van majesteit 
hebt Gij uw naam op aarde uitgebreid. 
 
Gebed 
 

Liedboek 25   2, 4, 6, en 10 Here maak mij uwe wegen 
    

 



 
25:4 
 
God is goed, Hij is waarachtig 
en gaat zijn getrouwen voor, 
brengt, aan zijn verbond gedachtig, 
zondaars in het rechte spoor. 
Hij zal leiden ’t zacht gemoed 
in het effen recht des Heren: 
wie Hem ned’rig valt te voet, 
zal van Hem zijn wegen leren. 
 
 
25:6 
Wie heeft lust de Heer te vrezen, 
’t allerhoogst en eeuwig goed? 
God zal zelf zijn leidsman wezen, 
leren hoe hij wandelen moet. 
Wie het heil van Hem verwacht 
zal het ongestoord verwerven, 
en zijn zalig nageslacht 
zal ’t gezegend aardrijk erven. 
 
 
25:10 
Mogen mij toch steeds behoeden 
vroomheid en waarachtigheid. 
Hoopvol is het mij te moede, 
U verwacht ik t’allen tijd. 
Here God van Israël, 
red uw volk in tegenspoeden! 
Toon uw goddelijk bestel, 
dat uw hand ons toch behoede! 
 
 
 
 
 
  



Liedboek  46       1 t/m 3 God is een toevlucht te allen tijde, 
 

 
 
46:2 
De Godsstad ligt aan blanke stromen. 
God staat haar bij, de dag zal komen. 
Hij woont in haar, zij wankelt niet, 
zij kroont zijn heilig rijksgebied. 
Al hebben volken zich verheven, 
Hij roept en doet de aarde beven. 
Hij is met ons, Hij wendt ons lot. 
Een vaste burcht is onze God. 
 



46:3 
Komt en aanschouwt des Heren daden, 
aanbidt zijn toorn en zijn genade: 
zijn toorn die ’t oorlogstuig verslindt, 
zijn gunst waarin gij vrede vindt. 
Hij spreekt: ‘Laat af, Ik ben de Here, 
de Heilige die elk moet eren.’ 
Hij is met ons, Hij wendt ons lot. 
Een vaste burcht is onze God. 
 
 
Intermezzo:    

 
 
Liedboek  513    1, t/m 4 God heeft het eerste woord, 

 

513:2 

God heeft het eerste woord. 

Voor wij ter wereld kwamen, 

riep Hij ons reeds bij name, 

zijn roep wordt nog gehoord. 

 



513:3 

God heeft het laatste woord. 

Wat Hij van oudsher zeide, 

wordt aan het eind der tijden 

in heel zijn rijk gehoord. 

 

513:4 

God staat aan het begin 

en Hij komt aan het einde. 

Zijn woord is van het zijnde 

oorsprong en doel en zin. 

 

Liedboek  531   1 t/m 3 Jezus die langs het water liep 
 

 



531:2 
Jezus die langs de straten kwam 
en tollenaars terzijde nam: 
‘’k Wil in uw woning wezen 
voor nu en voor nadeze’, – 
Hij komt misschien vandaag voorbij 
en neemt ook jou terzij of mij 
en vraagt ons, Hem te geven 
de rijkdom van ons leven. 
 
531:3 
Christus die door de wereld gaat 
verheft zijn stem niet op de straat, 
Hij spreekt ons hart aan, heden, 
en wenkt ons met zich mede. 
En lokt ook nog zoveel ons aan, 
tot wie zouden wij anders gaan? 
Hij heeft en zal ons geven 
alles, – het eeuwig leven. 
 
Intermezzo:    
    
Liedboek  737   1 t/m 5 Jeruzalem, mijn vaderstad 

  



 
737:2 
Daar is geen pijn en geen verdriet, 
geen afgunst en geen nijd, 
en angst en armoe zijn er niet 
maar altijd vrolijkheid. 
 
 
737:3 
Daar is geen zon, daar is geen maan, 
geen mist, geen duisternis, 
maar ’t licht komt van de troon vandaan 
waar de Messias is. 
 
 
737:4 
En zeker is geen ziekte daar, 
geen ongeluk, geen dood, 
geen boze duivel, geen gevaar 
en geen gebrek aan brood. 
 
 
737:5 
God geve mij, Jeruzalem, 
dat ik eens op een dag 
een pelgrim aan uw poorten ben 
en dat ik binnen mag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Liedboek  747  1, 2, 3 en 8 Eens komt de grote zomer 

 
747:2 
Geen woord kan het bereiken, 
het is aan niets gelijk, 
met niets te vergelijken 
dat schone koninkrijk. 
Als God zich openbaren 
zal op de jongste dag 
dan zullen wij ervaren 
wat Hij met ons vermag. 



 
747:3 
Dan zien wij met verblijden 
Hem die ons hart beleed, 
de Heer die door zijn lijden 
de hemel opendeed 
en alle patriarchen 
met de profeten saam, 
apostelen, martelaren, 
verlosten in zijn naam. 
 
 
747:8 
Dan zal het loflied schallen 
rondom de gouden troon, 
dan heffen wij daar allen 
met grote vreugde aan: 
lof zij en eer en sterkte 
de Vader en de Zoon, 
de Geest om al zijn werken 
zij lof van nu voortaan. 
 
 
Intermezzo:    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Liedboek  802             1 t/m  6   Door de wereld gaat een woord 
 

 
802:2 
Door de wereld gaat een stoet 
die de ban brak van het bloed. 
Die bij wat op aarde leeft 
nu geen burgerrecht meer heeft. 
Here God, wij zijn vervreemden 
door te luisteren naar uw stem. 
Breng ons saam met uw ontheemden 
naar het nieuw Jeruzalem. 



802:3 
Menigeen ging zelf op pad 
daar hij thuis geen vrede had. 
Eeuwig heimwee spoort hem aan 
laat ook hem het woord verstaan. 
Here God, wij zijn vervreemden 
door te luisteren naar uw stem. 
Breng ons saam met uw ontheemden 
naar het nieuw Jeruzalem. 
 
802:4 
Door de wereld klinkt een lied 
tegen angsten en verdriet, 
tegen onrecht, tegen dwang 
richten pelgrims hun gezang. 
Here God, wij zijn vervreemden 
door te luisteren naar uw stem. 
Breng ons saam met uw ontheemden 
naar het nieuw Jeruzalem. 
 
802:5 
Velen, die de moed begaf, 
blijven staan of dwalen af, 
hunkerend naar hun oude land. 
Reisgenoten, grijp hun hand. 
Here God, wij zijn vervreemden 
door te luisteren naar uw stem. 
Breng ons saam met uw ontheemden 
naar het nieuw Jeruzalem. 
 
802:6 
Door de wereld gaat een woord 
en het drijft de mensen voort: 
‘Breek uw tent op, ga op reis 
naar het land dat Ik u wijs.’ 
Here God, wij zijn vervreemden 
door te luisteren naar uw stem. 
Breng ons saam met uw ontheemden 
naar het nieuw Jeruzalem. 



 
Dankgebed   
 
Liedboek   978   1 t/m 4        Aan U behoort, o Heer der heren, 

 
 
 
978:2 
Gij roept het jonge leven wakker, 
een tuin bloeit rond het open graf. 
Er ruisen halmen op de akker 
waar zich het zaad verloren gaf. 
En vele korrels vormen saam 
een kostbaar brood in uwe naam. 
 
 



 
978:3 
Gij hebt de bloemen op de velden 
met koninklijke pracht bekleed. 
De zorgeloze vogels melden 
dat Gij uw schepping niet vergeet. 
’t Is alles een gelijkenis 
van meer dan aards geheimenis. 
 
 
978:4 
Laat dan mijn hart U toebehoren 
en laat mij door de wereld gaan 
met open ogen, open oren 
om al uw tekens te verstaan. 
Dan is het aardse leven goed, 
omdat de hemel mij begroet. 
 
 
Naspel      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 Volgende Oostkappel / Grieps Zingt  26 februari 2023 

 Michaëlskerk Grijpskerke  19.00-20.00 uur 

 Orgel:  Johan Davidse  

          Presentatie:  Han de Kam 
                     

                                     

 Commissieleden: 
 

  Han de Kam Baentje 6 Grijpskerke  

 06-12752751  

 email: brouwerijweg52@gmail.com 

   

 Wim Sanderse Loodhol 41 Grijpskerke 

 0118-591092 

  email: wpsanderse@zeelandnet.nl 

    

 Wilt u graag bepaalde psalmen, gezangen of  

  liederen in het programma opgenomen hebben 

  dan kunt U die aan de commissie leden opgeven. 

  Bespeelt U zelf een instrument of hebt U kennissen 

  die  mee willen werken aan de zang begeleiding 

  of solospel, hartelijk welkom. 

  Uiteraard vooraf aanmelden.    

 

           

 
           
 


