
ORDE voor het Avondgebed op de Stille Zaterdag, 3 april 2021 , in de Michaelskerk te Grijpskerke, aanvang 19.30 uur.

Orgel :  Johan Davidse
Voorganger : Ds. Fred van Slooten

Op de Stille Zaterdag gedenken we dat de Heer heeft gerust in het graf. Stil heet deze zevende dag, deze sabbat, die ons in herinnering brengt dat de Heer dood is geweest. Het Leven begraven, het Licht gedoofd, het Woord tot zwijgen gebracht. Straks zal echter de dag aanbreken, de dag der dagen. We lezen dit jaar uit het Mattheüs-evangelie.
………………………………………………………......................................................
STILTE

BEMOEDIGING : Onze hulp is in de naam van de Heer
                    die hemel en aarde gemaakt heeft

DREMPELGEBED :   Heer, onze God, vergeef ons al wat wij misdeden en                                         
                         laat ons weer in vrede leven .  Amen

PSALMGEBED :  voorganger : Haast U, o Heer, tot mijn hulp
                                 en wees tot mijn redding gereed.

PSALM 71 GELEZEN EN GEZONGEN : :

Zingen : Psalm 71 : 1 en 2 
Lezing : Psalm 71 : 6 t/m 13
Zingen : Psalm 71 : 8 
Lezing : Psalm 71 : 16 t/m 19
Zingen : Psalm 71 : 12,13,14


GEBED

SCHRIFTLEZING  : Mattheüs 27 : 57 t/m 66

ZINGEN :  Gezang 590

OVERDENKING

ORGELMUZIEK

GEBEDEN  : Met 3x gezongen : “Houd mij in leven, wees Gij mijn redding
                                   Steeds weer zoeken mijn ogen naar U”  ( GEZANG 368d)

ZINGEN :  152 : 7,8,9,10

Aansteken van de nieuwe PAASKAARS
 
ZEGENBEDE: De Heer zal u zegenen en behoeden
                                            AMEN                                                

