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                                                            27 augustus 19.00 uur 

 
                                   Organist: Jordy Nijsse 

                                   Presentatie: Han de Kam 

 

   Thema: “Waarheen ……?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Waterstraat 2 Oostkapelle 
 

Oostkappel / Grieps Zingt



 Oostkappel / Grieps Zingt          27 augustus 2023 

Onderwerp:  ”Waarheen …..?” 
 
Dorpskerk Oostkapelle aanvang: 19.00 uur 
 
Orgel:   Jordy Nijsse 
Presentatie:   Han de Kam 
 
Inleidend orgelspel:   Koraalbewerking Psalm 25,  Klaas Jan 
Mulder 
 
Welkom  
 
Liedboek 122 1 t/m 3 Hoe sprong mijn hart omhoog in mij 

 



 
122:2 
Hoe zijn de stammen opgegaan! 
Hier gingen ons de voeten voor 
der pelgrims, die de Heer verkoor, 
hier, waar uw heilige muren staan! 
Jeruzalem, dat ik bemin, 
wij treden uwe poorten in 
naar ’s Heren woord, om zijn naams ere! 
Zo is het Israël gezegd: 
hier zijn de zetels van het recht, 
de troon, waar David zal regeren! 
 
122:3 
Bid heil toe aan dit Vredesoord: 
dat die u mint bevredigd zij, 
dat vrede in uw wallen zij, 
gezegend zij uw muur en poort! 
Jeruzalem, dat ik bemin, 
wij treden uwe poorten in 
om u met vrede te ontmoeten! 
Om al mijn broeders binnen u, 
om ’s Heren tempel wil ik u, 
o stad van God, met vrede groeten. 
 
Gebed  
 
Joh. de Heer    232 1 en 2  Waarheen pelgrims 
1. 
“Waarheen, pelgrims, waarheen gaat gij, 
’t Oog omhoog en hand in hand?” 
Wij gaan op des Konings roepstem, 
Naar ons huis en Vaderland. 
Over bergen en door dalen, 
gaan wij naar die blijde zalen, 
gaan wij naar die blijde zalen, 
van Gods huis in’t Vaderland. 
gaan wij naar die blijde zalen, 
van Gods huis in’t Vaderland. 
 



2. 
“ Storm en duisternis bedreigt u; 
Zijt daar tegen gij bestand?” 
Waarom zou mijn harte vrezen, 
Wand’lend aan des Heren hand? 
Jezus zelf zal voor ons strijden, 
en door storm en nacht ons leiden, 
en door storm en nacht ons leiden, 
naar Gods huis in’t Vaderland. 
En door storm en nacht ons leiden 
naar Gods huis in’t Vaderland. 
 
 
Liedboek  802    1, 3 en 5      Door de wereld gaat een woord 
 

 



 
802:3 
Menigeen ging zelf op pad 
daar hij thuis geen vrede had. 
Eeuwig heimwee spoort hem aan 
laat ook hem het woord verstaan. 
Here God, wij zijn vervreemden 
door te luisteren naar uw stem. 
Breng ons saam met uw ontheemden 
naar het nieuw Jeruzalem. 
 
802:5 
Velen, die de moed begaf, 
blijven staan of dwalen af, 
hunkerend naar hun oude land. 
Reisgenoten, grijp hun hand. 
Here God, wij zijn vervreemden 
door te luisteren naar uw stem. 
Breng ons saam met uw ontheemden 
naar het nieuw Jeruzalem. 
 
Intermezzo:    Wat de toekomst brengen moge,  Feike Asma 
 
 
Joh. de Heer   5   1 t/m 3   Al de weg leidt mij mijn Heiland 
 
1 Al  de weg leidt mij mijn Heiland, wat verlangt mijn ziel dan meer? 
Zou ik immer aan Hem twijf’len, die mij voorleidt keer op keer? 
Zoete troost en zaal’ge vrede, heb ik steeds op Zijn bevel. 
k’Weet wat hier mij overkome, Hij maakt alle dingen wel. 
k’Weet wat hier mij overkome, Hij maakt alle dingen wel. 
 
 
2 Al  de weg leidt mij mijn Heiland, troost geeft Hij tot in de dood. 
Als ik zwak ben in beproeving, sterkt Hij mij met ’t hemelsbrood. 
Als mijn schreden soms gaan wank’len en mijn ziel van dorst 
versmacht,  
geeft Hij mij het levend water, en vernieuwt mijn levenskracht. 
geeft Hij mij het levend water, en vernieuwt mijn levenskracht. 
 



 
3 Al de weg leidt mij mijn Heiland, door al ’t aardse stormgebruis  
en volkomen vrede wacht mij, in het zalig Vaderhuis. 
Als‘k mijn kroon, die Hij zal geven, aan zijn voeten nederleg, 
Zal mijn lied voor eeuwig wezen: Jezus leidde m’al de weg. 
Zal mijn lied voor eeuwig wezen: Jezus leidde m’al de weg. 
 
 
Liedboek   835 1 t/m 4 Jezus, ga ons voor 

 
 
 
835:2 
Valt de weg ons lang, 
zijn wij klein en bang, 
sterk ons, Heer, om zonder klagen 
achter U ons kruis te dragen. 
Waar Gij voor ons trad, 
is het rechte pad. 
 



835:3 
Krimpt ons angstig hart 
onder eigen smart, 
moet het met de ander lijden, 
Jezus, geef ons kracht tot beide. 
Wees Gij zelf het licht 
dat ons troost en richt. 
 
835:4 
In de woestenij, 
Heer, blijf ons nabij 
met uw troost en met uw zegen 
tot aan ’t eind van onze wegen. 
Leid ons op uw tijd 
in uw heerlijkheid. 
 
Intermezzo:   Koraalbewerking Psalm 68, Klaas Jan Mulder 
 
Liedboek   146a 1, 3, 5 en 7  Laat ons nu vrolijk zingen 

 



 

146a:3 
Hij is de Heer, de sterke, 
in Hem is alle macht. 
Dat zeggen ons zijn werken, 
dat zeggen dag en nacht, 
de aarde en de hemel, 
de mensen en het vee, 
en alles wat er wemelt 
in ’t water van de zee. 
 
 
146a:5 
Op duizenderlei wijze 
redt Hij ons van de dood. 
Hij geeft ons drank en spijze 
in schaarste en in nood. 
En als wij zijn gevangen, 
te middernacht zendt Hij 
ons liederen en gezangen 
en maakt ons eindelijk vrij. 
 
 
146a:7 
Ik arme en geringe, 
hoe zou ik voor uw troon 
U lof en dank toezingen? 
Gij zijt zo groot, zo schoon. 
Maar omdat Gij mijn leven 
duldt voor uw aangezicht, 
mag ik, o Heer, U geven 
de weerglans van uw licht. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Liedboek  150 1 en 2      Loof God loof hem overal 

 
 
 
150:2 
Hef, bazuin, uw gouden stem, 
harp en fluit, verheerlijk Hem! 
Citer, cimbel, tamboerijn, 
laat uw maat de maatslag zijn 
van Gods ongemeten wezen, 
opdat zinge al wat leeft, 
juiche al wat adem heeft 
tot Gods eer. Hij zij geprezen. 
 
Intermezzo:    Siciliano,  J.S. Bach 
  



Evang. liedbundel 174 1, 2 en 3  Leid vriend’lijk licht, mij….  

 

  
 
 
2 Niet immer sprak mijn ziel zo stil tot U:  
"Leid Gij mij voort!"  
Ik liep mijn weg bij eigen licht, maar nu:  
leid Gij mij voort!  
Mijn zonlicht zonk, maar ach, mijn hoogmoed liet  
mijn hart geen rust en 'k vond uw vrede niet.  
 
 
3 Schenk mij uw zegen, toon m' uw wondermacht,  
en leid mij voort  
langs 't smalle pad, tot in de donk're nacht  
de morgen gloort.  
Dan lacht mij toe der eng'len trouwe wacht,  
die mij geleidd' en mij heeft thuis gebracht 

 



Evang. Liedboek  396 1 t/m 3 Grijp toch de kansen 
 

 
 

 
 

 

 



 
 
 
Dankgebed.  
 
Joh. de Heer  73 1, t/m 4  Zie ons wachten aan de stromen 
 
1. Zie ons wachten aan de stromen aan de oevers der rivier  
straks zal onze Bootsman komen en wij varen af van hier  
 
Refrein: 

Hoe de storm ook moge woeden op de reis naar ‘eeuwigheid  
Jezus is de trouwe Bootsman die ons altijd veilig leidt  
 
2. Door de kille, kille stromen gaan wij naar het Godspaleis 
 ’t eng’lenlied klinkt uit de verte en verkwikt ons op de reis  
 
Refrein: 

 
3. Reeds zien wij de gouden straten, van de hemelstad, zo schoon 
horen wij d’ ontel’bre schare juub’lend juichend voor Gods troon. 
 
Refrein: 

 
4. Velen, die wij hier beminden zijn ons reeds vooruit gegaan  
straks, vereend met hen voor eeuwig zullen w’ook voor Jezus staan  
 
Refrein: 

 
 
Naspel        De dag door Uwe gunst ontvangen & Blijf bij mij Heer, 

Klaas Jan Mulder 

      



 Oostkappel / Grieps Zingt 
 

Samenzangprogramma van geestelijke liederen. 

Volgende Oostkappel / Grieps Zingt:    

24 september 2022 

Dorpskerk   Oostkapelle 19.00-20.00 uur 

 

Orgel:  Johan Davidse  

Presentatie:  Wim Sanderse 

 

 
24 september Dorpskerk   26 mei           Dorpskerk  

29 oktober     Michaëlskerk   30 juni           Michaëlskerk 

26 november Michaëlskerk   28 juli            Dopskerk 

2024 

28 januari      Dorpskerk   25 augustus   Dorpskerk 

25 februari    Michaëlskerk   29 september Michaëlskerk 

31 maart        Dorpskerk   27 oktober     Dorpskerk 

28 april          Michaëlskerk   24 november Michaëlskerk 

 Commissieleden: 

 

  Han de Kam Baentje 6 Grijpskerke  

 06-12752751  

 email: brouwerijweg52@gmail.com 

   

 Wim Sanderse Loodhol 41 Grijpskerke 

 0118-591092 

  email: wpsanderse@zeelandnet.nl 

    

 Wilt u graag bepaalde psalmen, gezangen of  

  liederen in het programma opgenomen hebben 

  dan kunt U die aan de commissie leden opgeven. 

  Bespeelt U zelf een instrument of hebt U kennissen 

  die  mee willen werken aan de zang begeleiding 

  of solospel, hartelijk welkom. 

  Uiteraard vooraf aanmelden.  

 

Volgende Oostkappel/Grieps Zingt zijn in 2023/ 2024! 

    

24 september Dorpskerk  

29 oktober  Michaëlskerk 

26 november  Michaëlskerk 

28 januari Dorpskerk 

25 februari Michaëlskerk 

31 maart Dorpskerk 

28 april Michaëlskerk 

26 mei  Dorpskerk 

30 juni  Michaëlskerk 

28 juli  Dorpskerk 

25 augustus Dorpskerk 

29 september  Michaëlskerk 

27 oktober Dorpskerk 

24 november Michaëlskerk 


