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Oostkappel / Grieps Zingt     21 mei 2023 

Onderwerp:  ”Opstaan en verder gaan” 
 
Zionskerk Oostkapelle aanvang: 19.00 uur 
 
Orgel:   Johan Davidse 
Presentatie:   Han de Kam 
 
Inleidend orgelspel:      
 
Welkom  
 
Liedboek 704 1 t/m 3 Dank, dank nu allen God 
 

 



704:2 
Die eeuwig rijke God 
moge ons reeds in dit leven 
een vrij en vrolijk hart 
en milde vrede geven. 
Die uit genade ons 
behoudt te allen tijd, 
is hier en overal 
een helper die bevrijdt. 
 
704:3 
Lof, eer en prijs zij God 
die troont in ’t licht daarboven. 
Hem, Vader, Zoon en Geest 
moet heel de schepping loven. 
Van Hem, de ene Heer, 
gaf het verleden blijk, 
het heden zingt zijn eer, 
de toekomst is zijn rijk. 
 
Gebed 
Liedboek 705 1 t/m 4 Ere zij aan God, de Vader 

 



 
 
705:2 
Ere zij aan Hem, wiens liefde 
ons van alle smet bevrijdt, 
eer zij Hem die ons gekroond heeft, 
koningen in heerlijkheid. 
Halleluja, halleluja, 
ere zij het Lam gewijd. 
 
 
 
705:3 
Ere zij de Heer der engelen, 
ere zij de Heer der kerk, 
ere aan de Heer der volken; 
aarde en hemel looft uw werk! 
Halleluja, halleluja, 
loof de koning, heel zijn kerk! 
 
 
 
705:4 
Halleluja, lof, aanbidding 
brengen engelen U ter eer, 
heerlijkheid en kracht en machten 
legt uw schepping voor U neer. 
Halleluja, halleluja, 
lof zij U der heren Heer! 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Liedboek   836 1,2,3,4 en 5  O Heer die onze Vader zijt 
 

 
 
836:2 
Geef dat uw roepstem wordt gehoord, 
als eenmaal bij de zee. 
Geef dat ook wij uw nodend woord 
vertrouwen, volgen ongestoord, 
op weg gaan met U mee, 
op weg gaan met U mee. 
 
836:3 
O vrede van Tiberias, 
o heuvels in het rond, 
waar Jezus in het zachte gras 
de mensen liefhad en genas, 
en in hun midden stond, 
en in hun midden stond. 



836:4 
Leg Heer uw stille dauw van rust 
op onze duisternis. 
Neem van ons hart de vrees, de lust, 
en maak ons innerlijk bewust 
hoe schoon uw vrede is, 
hoe schoon uw vrede is. 
 
836:5 
Dat ons geen drift en pijn verblindt, 
geen hartstocht ons verwart. 
Maak Gij ons rein en welgezind, 
en spreek tot ons in vuur en wind, 
o stille stem in ’t hart, 
o stille stem in ’t hart. 
 
Intermezzo:     
 
Evang. liedbundel 140 1, 2 en 3 Kroon Hem met gouden kroon 
 

 
 



 
2. Kroon Hem, der liefde Heer! 
 Aanschouw Hem, hoe Hij leed; 
 Zij wonden tonen ’t gans heelal 
 wat Hij voor ’t mensdom deed. 
 De eng’len om Gods troon, 
 all’ overheid en macht, 
 zij buigen dienend zich ter neer 
 voor zulke wond’re pracht. 
 
3. Kroon Hem, de Vredevorst!  
 wiens macht eens heersen zal 
 van pool tot pool, van zee tot zee; 
 ’t klinke over berg en dal. 
 Als alles voor Hem buigt 
 en vrede heerst alom, 
 wordt d’ aarde weer een paradijs. 
 Kom, Here Jezus, kom! 
 
Lied Baptisten bundel 146 1, 2, 4 en 6 Op een lichten wolkenwagen 
 
1 
Op een lichte wolkenwagen 
Wordt de Heer van d' aard gedragen. 
Vaart Hij op naar 's hemels troon, 
Vaart hij op naar 's Hemels troon. 
Alles moet voor Hem zich buigen; 
Ied're tong Zijn lof getuigen, 
En Hem eren als Gods Zoon, 
En Hem eren als Gods Zoon! 
 
2 
Vorsten, machten, krachten, tronen; 
Zij die 't hemelrijk bewonen, 
Eren Jezus heerlijkheid 
Eren Jezus' heerlijkheid. 
Alle macht is Hem gegeven; 
En wat leeft en nog zal leven, 
Is tot Zijne dienst bereid, 
Is tot Zijne dienst bereid! 
 



 
3 
Geeft, o zondaars, Hem uw harten; 
Klaagt, o kranken, Hem uw smarten, 
Zegt, o armen, Hem uw nood, 
Ziet, Hij stierf om u het leven, 
Rijkdom, vrede, vreugd te geven, 
Eeuwig leven na de dood, 
Eeuwig leven na de dood! 
 
Intermezzo:    
    
Joh, de Heer    25  1, 2, 3 en 4  Daar juicht een toon 
  
1 
  Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, 
  die galmt door gans Jeruzalem. 
  Een heerlijk morgenlicht breekt aan, 
  de Zone Gods is opgestaan. 
 
2 
  Geen graf hield Davids Zoon omkneld, 
  Hij overwon, die sterke Held! 
  Hij steeg uit 't graf door 's Vaders kracht, 
  want Hij is God, bekleed met macht. 
 
 
3 
  Nu jaagt de dood geen angst meer aan, 
  want alles, alles is voldaan, 
  die in 't geloof op Jezus ziet, 
  die vreest voor dood en helle niet. 
 
4 
  Want nu de Heer is opgestaan, 
  nu vangt het nieuwe leven aan. 
  Een leven door Zijn dood bereid, 
  een leven in Zijn heerlijkheid. 
 
 
 



Evang, liedbundel 147  1, 2, 4 en 6 Heer ik hoor van rijke zegen 
 

 
2. Ga mij niet voorbij, o Vader, 
 zie hoe mij mijn zonde smart. 
 Trek mij met uw koorden nader, 
 stort uw liefd’ ook in mijn hart. 
 Ook in mij, ook in mij, 
 stort w liefde ook in mij. 
4. Wil m’ o Heiland, niet voorbij gaan. 
 Doe mij leven U nabij; 
 zie mij zuchtend aan uw zij staan; 
 roept Gij and’ren, roep ook mij. 
 Ja, ook mij, ja ook mij; 
 roept Gij and’ren, roep ook mij. 
 
6. Ga mij niet voorbij, o Herder! 
 Maak mij gans van zonden vrij. 
 Vloeit de stroom van zegen verder, 
 zegen and’ren, maar ook mij. 
 Ja, ook mij, ja ook mij, 
 zegen and’ren, maar ook mij. 



 
Intermezzo:    
  
Evang. Liedbundel 150 1, 2 en 3 Ruis o Godsstroom der genade 

 

 
 
2. Laat het uit Gods hemel stromen 
in de kerken overal! 
Van Uw nederdaling dromen 
moede harten zonder tal. 
Nieuwe liefde, nieuwe zangen, 
kracht, die zielen opwaarts tilt, 
brengt Uw ruisen, die 't verlangen 
als een heilig lied doortilt. 
 
 



3. Komt, gij dorstigen, hier drinken 
uit die milde heilfontein!  
Laat uw ziel in 't stof niet zinken,  
maar in haar gereinigd zijn. 
Laat u door haar golven dragen, 
tot waar liefde nooit verkoelt, 
waar de kust der aardse dagen, 
door Gods vreugde wordt omspoeld. 
 
Liedboek 659 1 t/m 6  Kondigt het jubelend aan 
 

 
 
659:2 
Zing met een juichende stem, 
adem weer opgetogen, 
dit is Jeruzalem, 
ere zij God in den hoge! 
 
659:3 
Hier heeft de Heer ons geleid, 
hier doet Hij Israël wonen 
uit de ellende bevrijd, 
God zal het lijden ons lonen. 
 



 
 
659:4 
Wandelend in de woestijn 
hebben wij water gevonden 
springende als een fontein, 
bronnen geslagen als wonden. 
 
 
 
659:5 
Overvloed, overvloed Gods, 
sprengen van water en leven, 
bloed uit de flank van de rots, 
water en bloed om het even; 
 
 
 
659:6 
daaruit ontspringt ons bestaan, 
zo zijn wij wedergeboren! 
Kondig het jubelend aan, 
laat heel de wereld het horen! 
 
 
 
 
Dankgebed.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Liedboek 672 1, 2, 4, 6 en 7 Kom laat ons deze dag 
 

 
672:2 
O Geest der eeuwigheid, 
gij Trooster aller tijden, 
deel thans uw zegen uit 
aan wie uw komst verbeiden. 
O heldere fontein, 
die uit Gods tempel welt, 
gij wordt een brede stroom 
die met de eeuwen zwelt. 
 
 



 
672:4 
Gij liefdevuur van God, 
kom ons geheel doordringen. 
Voeg hart en zin tezaam 
en heilig alle dingen. 
Bij ’s Heren liefdemaal 
zult Gij aanwezig zijn. 
Vorm ons naar Christus’ beeld, 
door woord en brood en wijn. 
 
672:6 
Vul aan wat ons ontbreekt, 
want stukwerk is ons pogen. 
En wat ons afleidt van 
de vrede uit den hoge, 
laat dat, verheven licht, 
in vuur en wind vergaan. 
Houd Gij ons staande door 
het wonder van Gods naam. 
 
672:7 
Wie ’s Heren Geest bezielt, 
wie ’s Heren woord doet zingen, 
wie met ons vieren wil 
het feest der eerstelingen, 
die stemme met ons in 
en prijze Gods verbond 
dat Hij vandaag vernieuwt 
en elke morgenstond. 
 
 
Naspel   
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Oostkappel / Grieps Zingt 
 Samenzangprogramma van geestelijke liederen. 

  

 Volgende Oostkappel/Grieps Zingt 25 juni 2023 

 

 Michaëlskerk Grijpskerke  19.00-20.00 uur 
 Orgel:  Johan Davidse  

         Presentatie:  Han de Kam                

                      

 Commissieleden: 

  Han de Kam Baentje 6 Grijpskerke  

 06-12752751  

 email: brouwerijweg52@gmail.com 

   

 Wim Sanderse Loodhol 41 Grijpskerke 

 0118-591092 

  email: wpsanderse@zeelandnet.nl 

    

 Wilt u graag bepaalde psalmen, gezangen of  

  liederen in het programma opgenomen hebben 

  dan kunt U die aan de commissie leden opgeven. 

  Bespeelt U zelf een instrument of hebt U kennissen 

  die  mee willen werken aan de zang begeleiding 

  of solospel, hartelijk welkom. 

  Uiteraard vooraf aanmelden.  

 

Volgende Oostkappel/Grieps Zingt zijn in 2023! 
 25 juni Michaëlskerk 

30 juli Dorpskerk 

27 augustus Dorpskerk 

24 september Michaëlskerk 

29 oktober Dorpskerk 

26 november Michaëlskerk      


