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o Kernzin uit de Bijbellezing om de stilte mee in te gaan, cen tekst om in stilte over na te
denken en te bidden: ‘Er zijn woorden gesproken die werken ten goede, je hart versterken,
Jje geweten scherpen. Gelukkig wie ze zoekt te horen en leeft om te volbrengen.’

o Stilte (5 tot 7 minuten)

e De stilte wordt afgesloten met een gezongen ‘Kyrie’ uit Taizé en aansluitend een
aantal voorbeden (telkens besloten met een gezamenlijk gezongen ‘Kyrie’)
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o Gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’




image4.png
e We zingen en herhalen het Taizé-vredes-lied: ‘Geef toch uw vrede o Here’
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e Heenzending en zegen

e Wezingen en herhalen nogmaals het Taizé-vredes-lied: ‘Van uw barmhartigheid’

o Twee collecten bij de uitgang voor:

1.PG Oostkapelle en 2.KIA Zending Rwanda

Het volgende avondgebed in Oostkapelle op de wijze van Taizé wordt
gchouden in de protestantse Dorpskerk op zondagavond 3 juli 2022
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Zondagavond 13 maart 2022

AVONDGEBED .
OP DE WIJZE VAN TAIZE

Een klein uurtje van rust, muziek, stilte, zingen
in de Protestantse Zionskerk te Oostkapelle

e Inzingen vooraf van 18.15 tot 18.50 u — m.m.v. van het Projectkoor o.Lv. dirigente
Stoffelien Cool-Korporaal — pianist: Cocky Klaver — dwarsfluit: Lian Jobse-Vonk
Na het inzingen, vanaf 18.50 uur stil luisteren naar muziek uit Taizé, we komen tot rust
‘We luisteren, zingen mee en herhalen samen het Taizé-lied: ‘Van uw barmhartigheid

en uw trouw’ (Psalm 89, 2)
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Van uw barm-har—tig-heid  en uw trouw  zal ik al - tijd  zin-gen, Heer
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e Gebed door ds. Flip Beukenhorst
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# Bijbellezing door lector Frans Vijlbrief: Psalm 112 (vertaling Huub Oosterhuis)

Je zou gelukkig willen zijn:

stevig, vrolijk, rechtop, goed werk, goed wonen,

wat geld, aardig worden gevonden lief,
Jje grote liefde vinden, kinderen krijgen, gezonde, mooie.
Dat zou je willen - wie niet?

Wil je ook goed =ijn, betrouwbaar,

trouw, rechtvaardig, meedogend?

Een duistere zaak is de wereld.

Maar er zijn mensen van licht.

Gierig wreed zelfzuchtig zijn dezen en genen,

maar er zijn mensen die geven en delen.

Er is kwaad en woest kwaad, onstuitbaar.

Maar er zijn mensen van licht.

Er zijn woorden gesproken die werken ten goede,

Je hart versterken, je geweten scherpen.

Gelukkig wie ze zoekt te horen

en leefi om te volbrengen.

Een kwaadwillig mens word nooit gelukkig.

o Wezingen mee en herhalen samen het Taizé-lied: “Waak met mij’ (Matteiis 26, 38)
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‘Waak met mij en blijfhier bijmij wa—kenen bid—den, wa—ken en bid — den.
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