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Oostkappel Grieps Zingt    29 september 2024 

 

Michaëlskerk Grijpskerke. 

 

Onderwerp:   “KOM HAASTIG” 

 

Orgel:   Johan Davidse 

Presentatie:   Han de Kam 

 

Inleidend orgelspel:  Cornet Voluntary               Georg Berg. 

  

Welkom: 

 

 Liedboek  136 1, 2, 11 en 12      Loof de Heer want hij is goed 

  



136:2 

Geef de God der goden eer, 

jubel voor der heren Heer. 

Hij doet wonderen, Hij alleen 

trouw door alle tijden heen. 

 

136:11 

Loof de Heer, die in de nacht 

der vernedering aan ons dacht, 

die de tirannie verdrijft 

door zijn gunst die eeuwig blijft. 

 

136:12 

Loof de Heer, die al wat leeft 

dagelijks zijn spijze geeft, 

die ons laaft en die ons voedt. 

Eeuwig is Hij trouw en goed. 

 

Gebed 

 
Liedboek 718 1 t/m 4       God die leven hebt gegeven 

 



718:2 

Niet voor schuren, 

die niet duren, 

gaf Gij vruchtbaarheid, 

maar opdat op aarde, 

in uw goede gaarde, 

niemand honger lijdt. 

 

718:3 

Maar wij rijken, 

ach, wij blijken 

hard en onverstoord. 

Open onze oren, 

Heer, opdat wij horen 

’t roepen aan de poort. 

 

718:4 

Wil dan geven, 

dat ons leven 

zelf ook vruchtbaar zij. 

Laat in goede daden 

’t woord van uw genade 

opgaan, sterk en vrij. 

 

Liedboek 713 1, 2 en 5 Wij moeten Gode zingen

 
Vervolg zie volgende pagina 



 
713:2 

Hij schenkt de levensadem, 

Hij geeft de levensgeest, 

in schande en in schade 

is Hij nabij geweest, 

aan alwie Hem aanbaden, 

aan ieder die Hem vreest, 

komt Hij, de Heer, te stade, 

de minsten allermeest. 

 

713:5 

Wij moeten Gode zingen 

halleluja, 

de Heer van alle dingen 

die leeft in gloria, 

met alle stervelingen, 

niets komt zijn eer te na, 

wij moeten Gode zingen 

halleluja. 

 

 

Intermezzo:   Bewerking  Psalm 36 (lied723)

                        Jan Pieterszoon Sweelinck. 

 

 



 

Liedboek 723 1 en 2       Waar God de Heer zijn schreden zet 

 

 



723:2 

O Heer, uw onweerstaanbaar woord 

drijft rusteloos de eeuwen voort 

wat mensen ook verzinnen. 

En waar de weg onvindbaar scheen 

mochten wij door geloof alleen 

de tocht opnieuw beginnen. 

Gij hebt de vaderen bevrijd 

en uit het diensthuis uitgeleid 

naar ’t land van melk en honing. 

Hervorm, herschep ook ons geslacht, 

opdat het door de wereldnacht 

de weg vindt naar uw woning. 

 

Liedboek 1010 1 t/m 4        Geef vrede Heer, geef vrede 

 



 

1010:2 

Geef vrede, Heer, geef vrede, 

de aarde wacht zo lang, 

er wordt zo veel geleden, 

de mensen zijn zo bang, 

de toekomst is zo duister 

en ons geloof zo klein; 

o Jezus Christus, luister 

en laat ons niet alleen! 

 

1010:3 

Geef vrede, Heer, geef vrede, 

Gij die de vrede zijt, 

die voor ons hebt geleden, 

gestreden onze strijd, 

opdat wij zouden leven 

bevrijd van angst en pijn, 

de mensen blijdschap geven 

en vredestichters zijn. 

 

1010:4 

Geef vrede, Heer, geef vrede, 

bekeer ons felle hart. 

Deel ons uw liefde mede, 

die onze boosheid tart, 

die onze mond leert spreken 

en onze handen leidt. 

Maak ons een levend teken: 

uw vrede wint de strijd! 

 

 

 

Intermezzo:  Bewerking Geef vrede Heer, geef vrede                

Gijs van Schoonhoven. 

    

 

 

 

 



 

Liedboek 969 1 t/m 4     In Christus is noch west noch oost 

 
 

969:2 

Tot ieder hart, dat Hem behoort, 

met Hem gemeenschap vindt. 

De dienst aan Hem is ’t gouden koord 

dat allen samen bindt. 

 

969:3 

Geliefden, sluit u dan aaneen, 

vanwaar en wie ge ook zijt; 

als kinderen om uw Vader heen 

en Christus toegewijd. 

 

969:4 

Laat zuid en noord nu zijn verblijd, 

Hem prijzen west en oost. 

Aan Christus hoort de wereld wijd, 

in Hem is zij vertroost. 

 

 

 

 



 

Liedboek 121 1 t/m 4      Ik sla mijn ogen op en zie 

 
 

 

121:2 

Uw wankele voeten zet Hij vast, 

als gij geen uitkomst ziet: 

uw wachter sluimert niet! 

Zijn oog wordt door geen slaap verrast, 

Hij wil, als steeds voor dezen, 

Israëls wachter wezen. 

 

121:3 

De Heer brengt al uw heil tot stand, 

des daags en in de nacht 

houdt Hij voor u de wacht. 

Uw schaduw aan uw rechterhand: 

de zon zal u niet schaden, 

de maan doet niets ten kwade. 



 

121:4 

De Heer zal u steeds gadeslaan, 

Hij maakt het kwade goed, 

Hij is het die u hoedt. 

Hij zal uw komen en uw gaan, 

wat u mag wedervaren, 

in eeuwigheid bewaren. 

 

Intermezzo:   Partita   Psalm 121               Klaas Bartlema. 
 
 
Liedboek 935 1 t/m 3       Je hoeft niet bang te zijn 

 
935:2 

Je hoeft niet bang te zijn 

als oorlog komt of pijn. 

De Heer zal als een muur 

rondom ons leven zijn. 

 

935:3 

Je hoeft niet bang te zijn, 

al gaan de lichten uit. 

God is er en Hij blijft 

als jij je ogen sluit. 

 



Liedboek 834 1 t/m 3     Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht! 

 
834:2 

Schep, God, een nieuwe geest in mij, 

een geest van licht, zo klaar als Gij; 

dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 

en ga de weg die U behaagt. 

 

834:3 

Wees Gij de zon van mijn bestaan, 

dan kan ik veilig verder gaan, 

tot ik U zie, o eeuwig licht, 

van aangezicht tot aangezicht. 

 

Dankgebed   

 

Liedboek: 705 1 t/m 4       Ere zij aan God, de Vader, 

 
Vervolg zie volgende pagina 

 



 
705:2 

Ere zij aan Hem, wiens liefde 

ons van alle smet bevrijdt, 

eer zij Hem die ons gekroond heeft, 

koningen in heerlijkheid. 

Halleluja, halleluja, 

ere zij het Lam gewijd. 

 

705:3 

Ere zij de Heer der engelen, 

ere zij de Heer der kerk, 

ere aan de Heer der volken; 

aarde en hemel looft uw werk! 

Halleluja, halleluja, 

loof de koning, heel zijn kerk! 

 

705:4 

Halleluja, lof, aanbidding 

brengen engelen U ter eer, 

heerlijkheid en kracht en machten 

legt uw schepping voor U neer. 

Halleluja, halleluja, 

lof zij U der heren Heer! 

 

Naspel  Ere zij  aan God de Vader               Willem Vogel.  



  



                                                                                 

Oostkappel / Grieps Zingt    

  Samenzangprogramma van geestelijke liederen 

  Volgende OGZ: 27 oktober 2024 

  Dorpskerk Oostkapelle van 19.00 – 20.00 uur 

 

  Orgel:              Johan Davidse                                                          

  Presentatie:   Wim Sanderse  

 

  Commissieleden: 
 

Han de Kam Baentje 6 Grijpskerke                                                                                   

06-12752751                                                                                       

email: brouwerijweg52@gmail.com 

   Johan Davidse Noordstraat 10 Grijpskerke 

 0118-591696 

  email: johdavidse@zeelandnet.nl 

    

 Wilt u graag bepaalde psalmen, gezangen of  

  liederen in het programma opgenomen hebben 

  dan kunt U die aan de commissie leden opgeven. 

  Bespeelt U zelf een instrument of hebt U kennissen 

  die  mee willen werken aan de zang begeleiding 

  of solospel, hartelijk welkom. 

  Uiteraard vooraf aanmelden.  

  

2024       

29 september Michaëlskerk   

27 oktober      Dorpskerk  

24 november  Michaëlskerk 


