
 
Liturgie voor de kerkdienst op zondag 6 oktober 2024 om 10.00 uur in de Dorpskerk met als voorganger Ds. 

C. Kors. Ouderling: Adri Jobse. Organist: Cocky Klaver. Lector: Lotte Moelker. 
 

Zondag Kerk & Israël - bij deze viering 
Hoe kan je als kerk, vanuit je verbondenheid met Palestijnse christenen, invulling geven aan de 

Israëlzondag? Wij zoeken hierin naar ons antwoord op de vraag die de wetgeleerde aan Jezus stelt: ‘wie is 
mijn naaste?’ Psalm 87 gunt ons een hemelsbreed perspectief op die vraag. Petrus neemt ons in zijn brief 

vervolgens bij de hand en zet ons op het spoor van de hoop die in ons is en ons doet leven. 
Thema: De hoop die in je is 

 
Orgelspel  
 
Welkom door de ouderling van dienst 
 
Intochtslied Psalm 150a  ‘Geprezen zij God’ 
 
Stil gebed 
 
Bemoediging en drempelgebed + Groet 
 
Verootmoediging + Leefregel 1 Petrus 3, 8-17 
 
Lied 829  ‘De liefde gaat ons voor’ 
 
Gebed bij de opening van het Woord 
 
Lezing uit het Eerste Testament Psalm 87 
 
Lied 322  ‘Die chaos schiep tot mensenland’ 
 
Lezing uit het Tweede Testament Lukas 10, 25-37 
 
Lied 657:1,4  ‘Zolang wij ademhalen’  
 
Overweging 
 
Meditatief orgelspel 
 
Lied 691  ‘De Geest van God…’ 
 
Dankgebed en voorbeden – Stil gebed en gezongen Onze Vader (Lied 1006) 
 
Toelichting collecte 
 
Heenzending en Zegenbede die we be-amen met Lied 425  ‘Vervuld van uw zegen’ 
 
Collecte aan de uitgang 
 

Na afloop bent u uitgenodigd voor koffie of thee achterin de kerk. 


