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Oostkappel / Hrieps Zingt          26 juni 2022 

Thema: “Pinksteren gaat door” 

Orgel:  Johan Davidse 

Presentatie: Wim Sanderse 

Inleidend orgelspel: 

Welkom: 

Openingslied:     Liedboek 118: 1,5 en 6: “Laat ieders s’Heren    

         goedheid prijzen” 

 



 

 

118:5 

De Heer is mij tot hulp en sterkte, 

Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. 

Hij is het, die mijn heil bewerkte. 

Ik loof de Heer mijn leven lang. 

Hoor in hun kamp Gods knechten zingen 

nu Hij de zege heeft gebracht: 

Gods rechterhand doet grote dingen, 

Gods rechterhand heeft grote kracht! 

 

 

 

118:6 

Des Heren hand is hoog verheven, 

des Heren rechterhand is sterk. 

Ik zal niet sterven, ik zal leven 

en zingen van des Heren werk. 

De Heer heeft mij wel zwaar geslagen, 

maar niet verlaten in mijn nood, 

en zijn genadig welbehagen 

gaf mij niet over aan de dood. 

 

Gebed 

 

 

 

 



Liedboek 87 “Op Sions berg sticht God zijn heilige stede” 

 

87:2 

Rahab en Babel zullen u behoren. 

Ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem neer 

en ieder land erkent Hem als de Heer. 

O moederstad, uit u is elk geboren! 

 

87:3 

God zal hen zelf bevestigen en schragen 

en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft, 

hen tellen, als in Israël ingelijfd, 

en doen de naam van Sions kinderen dragen. 

 

87:4 

Zij zullen saam, de groten met de kleinen, 

dansend de harpen en cimbalen slaan, 

en onder fluitspel in het ronde gaan, 

zingend: ‘In u zijn al onze fonteinen’. 



Liedboek 108: 1, 2:  “Mijn hart is, Heer in U gerust”  

 

108:2 

Ja, hoger dan het hemels blauw 

is, Heer, uw goedheid en uw trouw. 

Verhef u, dat uw aangezicht 

de hemel met zijn glans verlicht. 

Op aarde blinke uw heerlijkheid. 

Gord uw geliefden tot de strijd. 

Ten zege zij uw hand geheven, 

hoor mij, o Heer, wil antwoord geven. 



Liedboek 133 “Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is ’t dat zonen …. 

 

133:2 

Als olie die Aärons baard en kleren 

met geur doordringt, zo is de gunst des Heren 

voor wie eendrachtig samen zijn. 

Als dauw is het, die ligt zo mild en rein 

op Hermons top en daalt op Sion neer. 

’t Wordt al een tuin voor God de Heer. 

 

133:3 

Jeruzalem! Hier geeft de Heer zijn zegen, 

hier woont Hij zelf, hier wordt zijn heil verkregen 

en leven tot in eeuwigheid. 

 



Intermezzo:  

Liedboek 302: “God in de hoog’ alleen zij eer” 

 

302:2 

U, Vader, U aanbidden wij, 

wij zingen U ter ere; 

onwrikbaar staat uw heerschappij, 

voorgoed zult Gij regeren. 

Gij hebt onmetelijke macht, 

uw wil wordt onverwijld volbracht. 

Die Heer is onze koning. 
 



302:3 

O Jezus, die de Christus zijt, 

des Vaders Eengeboren, 

Gij hebt ons van de toorn bevrijd 

en redt wie was verloren. 

Gij, Lam van God, voor ons geslacht, 

verhoor ons roepen uit de nacht, 

erbarm u over allen. 

 

302:4 

O heil´ge Geest, ons hoogste goed, 

ten Trooster ons gegeven, 

heb dank dat Gij ons delen doet 

in Jezus’ dood en leven. 

Beveilig ons in alle nood, 

blijf ons nabij in angst en dood, 

op U steunt ons vertrouwen. 

 

Liedboek 360: 1,2,3 en 6  “Kom Schepper, Geest, daal tot ons 

neer” 

 



360:2 

Gij zijt de gave Gods, Gij zijt 

de grote Trooster in de tijd, 

de bron waaruit het leven springt, 

het liefdevuur dat ons doordringt. 

 

360:3 

Gij schenkt uw gaven zevenvoud, 

o hand die God ten zegen houdt, 

o taal waarin wij God verstaan, 

wij heffen onze lofzang aan. 

 

360:6 

Doe ons de Vader en de Zoon 

aanschouwen in de hoge troon, 

o Geest, van beiden uitgegaan, 

wij bidden U gelovig aan. 

 

Intermezzo: “Gods verbazingwekkende liefde” 

Liedboek 655: “Zing voor de Heer een nieuw gezang”

 



 

 

655:2 

Hij gaat u voor in wolk en vuur, 

gunt aan uw leven rust en duur 

en geeft het zin en samenhang. 

Zing dan de Heer een nieuw gezang! 

 

 

655:3 

Een lied van uw verwondering 

dat nóg uw naam niet onderging, 

maar weer opnieuw geboren is 

uit water en uit duisternis. 

 

 

655:4 

De hand van God doet in de tijd 

tekenen van gerechtigheid. 

De Geest des Heren vuurt ons aan 

de heilige tekens te verstaan. 

 

 

655:5 

Wij zullen naar zijn land geleid 

doorleven tot in eeuwigheid 

en zingen bij zijn wederkeer 

een nieuw gezang voor God de Heer. 

 

 

 



Liedboek 705: “Ere zij aan God, de Vader”

 

705:2 

Ere zij aan Hem, wiens liefde 

ons van alle smet bevrijdt, 

eer zij Hem die ons gekroond heeft, 

koningen in heerlijkheid. 

Halleluja, halleluja, 

ere zij het Lam gewijd. 

 

705:3 

Ere zij de Heer der engelen, 

ere zij de Heer der kerk, 

ere aan de Heer der volken; 

aarde en hemel looft uw werk! 

Halleluja, halleluja, 

loof de koning, heel zijn kerk! 



705:4 

Halleluja, lof, aanbidding 

brengen engelen U ter eer, 

heerlijkheid en kracht en machten 

legt uw schepping voor U neer. 

Halleluja, halleluja, 

lof zij U der heren Heer! 

 

Intermezzo: 

Johannes de Heer 664: “Eens zal de dag vol blijdschap zijn” 

 



2. Eens zal de dag vol vreugde zijn - als zij die Hem geloven 

verlost van alle angst en pijn - voor Zijne troon Hem loven.  

Maar God alleen, Hij weet wanneer - o mens blijf Hem verwachten. 

Eens komt die dag, die dag een keer - waarop wij nu nog wachten 

 

3. Eens zal de dag vol glorie zijn - als wij Hem zullen eren 

 en loven met een groots refrein. -  Lof zij U Heer der Heren. 

Maar God alleen, Hij weet wanneer - o mens blijf Hem verwachten. 

Eens komt die dag, die dag een keer - waarop wij nu nog wachten 
 

Dankgebed 

Liedboek 416: “Ga met God en Hij zal met je zijn” 

 

Naspel  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 Oostkappel / Hrieps Zingt 

 Samenzangprogramma van geestelijke liederen. 

  

 Volgende Oostkappel / Hrieps Zingt: 31 juli 2022 

 Dorpskerk:        19.00-20.00 uur 

 Orgel:  Johan Davidse  

              Presentatie:  Han de Kam 

                     

                                     

 Commissieleden: 

  Han de Kam Baentje 6 Grijpskerke  

  Wim Sanderse Loodhol 41 Grijpskerke 

 

   Wilt u graag bepaalde psalmen, gezangen of  

  liederen in het programma opgenomen hebben 

  dan kunt U die aan de commissie leden opgeven. 

  Bespeelt U zelf een instrument of hebt U Kennissen 

  die  mee willen werken aan de zang begeleiding 

  of solospel, hartelijk welkom. 

  Uiteraard vooraf aanmelden.     

 

 

 


