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Belijdenisdienst Anne Luteijn — Johan Buijs

Zondag 18 juni 2023 — Dienst van Schrift en Tafel

Locatie: Dorpskerk te Oostkapelle
Liturgische kleur: rood

Predikant: ds. Ph.A. Beukenhorst
Ouderling van dienst: Frans Vijlbrief

Organist: Cocky Klaver
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I-DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Orgelspel vooraf: variaties over Psalm 116 ‘Ik heb den
Heer lief’ van Jan Pietersz. Sweelinck

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Zingen: Liedboek Psalm 27: strofen 1 en 2 — ‘Mijn licht,
mijn heil is Hij, mijn God en Here’ [Psalm v/d zondag]

Inleiding en Liturgische opening met bemoediging en groet
Kyriegebed voor de nood van de wereld en onszelf

Zingen als glorialied: Liedboek 868: strofen 1, 2 en 3 —
‘Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere’

[I-DIENST VAN HET WOORD

Gebed om de heilige Geest bij de opening van de Bijbel

Bijbellezingen door lector Krijn-Jan Coppoolse:

Mattetus 9, verzen 35 t/m 38 en Romeinen 6, vers 4 (NBV21)

Zingen: Liedboek 912: strofen 1, 2, 5 en 6 — ‘Neem mijn
leven, laat het Heer, toegewijd zijn aan uw eer’

Korte uitleg en verkondiging

Meditatief orgelspel: een ‘magnificat-fuga’ van Johann
Pachelbel
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[1I-DIENST VAN DE BELIJDENIS
- Zingen: Liedboek 23.b.: 1, 2, 5 — ‘De Heer is mijn herder’
- Predikant staat bij de doopvont, gevuld met water.

- Bijbelse onderwijzing door de predikant:

‘Niemand leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf;
wij leven en sterven voor God onze HEER, aan Hem behoren
wij toe’. (Rom. 14, 7-8)

Onze Heer Jezus Christus, die zich zelf heeft laten dopen om
te delen in ons leven en onze dood, en die uit de dood is
opgestaan om ons te doen delen in zijn leven, heeft vdor zijn
hemelvaart de opdracht gegeven: ‘Ga dus op weg en maak
alle volken tot mijn leerlingen door hen te dopen in de naam
van de Vader, de Zoon en de heilige Geest en hen te leren dat
ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb.
En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de
voltooiing van deze wereld’. (Mt. 28, 19-20)

- Presentatie door de predikant:

Hier in Gods huis zijn als twee geloofsleerlingen aanwezig:
Anne Luteijn en Johan Buijs

Ik verzoek jullie om hier naar voren te komen

- Vragen:

Predikant: Wat verlang je?

Geloofsleerlingen, ieder om beurt:

Ik wil mijn doop beamen en mijn geloof belijden.

- Belijdenis: afwending en toewending:

Predikant: Wilt u allen hier aanwezig, gaan staan.

Wilt u de HEER uw God dienen en naar zijn stem alleen
horen? Allen: Ja, dat wil ik.

Predikant: Wilt u zich verzetten tegen alle machten die als
goden over ons willen heersen? Allen: Ja, dat wil ik.
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Predikant: Wilt u ieder slavenjuk afwerpen en leven in de
vrijheid van Gods kinderen?  Allen: Ja, dat wil ik.

Predikant: Jullie die vandaag je doop wilt beamen, en u allen
die uw doop wilt gedenken, zingt tegen alle kwade machten in
wat de kerk belijdt, de eeuwen door:

- Zingen: Liedboek 340.b. (Apostolische Geloofsbelijdenis)

Allen gaan zitten, predikant en geloofsleerlingen blijven staan
- Gebed om de Geest voorafgaande aan de handoplegging

- Handoplegging:

De geloofsleerlingen knielen om beurten

De predikant tekent een kruis op het voorhoofd van de
geloofsleerling en zegt:

Anne Elizabeth Luteijn / Jacobus Jan Buijs

je bent een kind van God, getekend

+ met het kruis van Christus.

Geloofsleerling antwoordt met:  Amen.

De predikant legt de handen op en zegt:
Wees gezegend (Hnd. 2, 38 en 10, 45)

met de gave van de heilige Geest. (Ef. 1, 13)
Geloofsleerling antwoordt met: Amen.

- Geloften:

Predikant zegt en vraagt: Je bent gedoopt met water en Geest
om voortaan Jezus te volgen en met heel de kerk te belijden
dat Hij de weg is, de waarheid en het leven. Wil je dan je
aandeel hebben in de gemeenschap die samengeroepen is
rond de Schriften en de Tafel met lofzang en gebed, en wil je
je ontfermen over elke levende ziel die God tot je zendt?
Geloofsleerlingen, ieder om beurt: Ja, dat wil ik.

- Verwelkoming en vredegroet
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Allen staan en predikant zegt: Gemeente, draag hen die
belijdenis van het geloof hebben afgelegd en ga met hen de
weg van het Koninkrijk. Welkom, kinderen van God, welkom in
de kerk van Christus, wereldwijd en in ons midden. De vrede
van de Heer zij altijd met u. Allen zeggen: En met uw geest.
Allen brengen elkaar de vredegroet: de vrede van Christus.

- Zingen: Liedboek 289: strofen 1, 2, 3 — ‘Heer, het licht van
uw liefde schittert’

IV-DIENST VAN DE TAFEL
- Uitleg en praktische aanwijzingen
- Nodiging

- Tafelgebed en samen gebeden ‘Onze Vader’
[De predikant spreekt het gebed uit — het vetgedrukte wordt
door alle aanwezigen samen uitgesproken]
God, wij bidden U voor ons, mensen hier aanwezig, dat U ons
leven aanvaardt en onze dank, U die ons hebt geschapen —
wij bidden U, verhoor ons.
God wij bidden U, kom over ons met uw heilige Geest
als wij de levensmoed verliezen —
wij bidden U, verhoor ons.
God wij bidden U, maak ons geduldig als wij onrustig zijn
en geen vrede vinden —
wij bidden U, verhoor ons.
God wij bidden U, begrijp ons als wij moeten lijden
aan ziekte en ouderdom —
wij bidden U, verhoor ons.
God wij bidden U, bevrijdt als wij angstig zijn
en aan onszelf overgelaten —
wij bidden U, verhoor ons.



6

God wij bidden U, toon ons uw goedheid als wij kwaad zijn
en gezondigd hebben —
wij bidden U, verhoor ons.
God wij bidden U, geef ons welzijn en een nieuw hart
als ons lichaam wordt afgebroken —
wij bidden U, verhoor ons.
God wij bidden U, laat uw zon opgaan over deze wereld
al de dagen dat wij leven —
wij bidden U, verhoor ons.
Heer onze God, met deze woorden bidden wij tot U
en meer dan wij kunnen zeggen leeft in ons hart.
... persoonlijk stil gebed ...
Wij geloven vast dat U ons al hoort vé6r wij zijn uitgesproken,
U die er zijt voor ons, uw mensen in eeuwigheid.
En zo bidden wij samen tot U:
Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw ...

- Gemeenschap van brood en wijn — instellingswoorden

- Delen van brood en wijn

(predikant breekt het brood) Het brood dat wij breken is de
gemeenschap met het lichaam van Christus, brood uit de
Hemel. Allen: Amen.

(predikant schenkt wijn) De drinkbeker der dankzegging is de
gemeenschap met het bloed van Christus, wijn van het
Koninkrijk.  Allen: Amen.

Predikant: als dienaar van onze Heer Jezus Christus, nodig ik
allen, die Hem vertrouwen en Hem liefhebben, uit om brood en
wijn uit zijn hand te ontvangen.

- Diakenen geven aanwijzingen bij het naar voren lopen

- Orgelspel tijdens de Tafelviering: ‘Fantasia 3’ van Jan
Pieterz. Sweelinck

- Gebed na de Maaltijd — persoonlijke voorbeden
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IV-HEENZENDING EN ZEGEN
- Slotwoorden en informatie over de collecte

- Staande zingen: Liedboek 675: strofen 1 en 2 — ‘Geest van
hierboven, leer ons geloven’

- Heenzending en Zegen

- Staande zingen: Liedboek 431.c. — ‘Amen’ 3x

- Uitleidend orgelspel: ‘Rejoice greatly’ van John Marsh

- Collecten bij de uitgang: 15 Venezolaanse vluchtelingen in
Colombia — Kerk in Actie (via Diaconie NL45 RBRB 0845
0168 57); 2% PG Oostkapelle (NL38 RABO 0375 5191 57).

Koffiedrinken en ontmoeting achter in de Dorpskerk



