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Musicaldienst 
 
 
 

Palmpasen 
 
 - kinderen komen binnen met hun   
   palmpasentakken. 
  
 
 
 - uitdelen stokken 
 
 
 
 
 

 
 
 

Vergeet nooit de verhalen 
 
   

- Votum en groet 
 
 
- Uitleg dienst 
 
 
Lied: 993 : 1, 2, 3 en 4 
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 Lied: "Theater komt" 
 

Verhaal van Mozes. 

 Lied: "Zonder verhaal" 

 Lied: "Zou het kunnen" 
 

Verhaal van Jacob. 

 Lied: "De weg  terug" 

 Lied: Psalm 1002 

Verhaal van Saul. 

 
 Lied: Psalm 23 
 

Verhaal van Ruth 

 Lied: "Toekomst in Bethlehem" 

Verhaal Maria 

 Lied: "In naam der machtelozen" 

 Lied: "Sabat Mater" (z.o.z) 
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Later, veel later, blikte Maria 
radeloos neer van de altaren 
waarop zij al die lange jaren, 
- stomgeslagen stem in steen - 
vastgenageld stond, alleen. 
Dat moest toch een vergissing zijn 
dat zij vereerd werd, heilig, groot 
door mensen die niets deden 
voor haar kinderen in nood. 
 
Maar het diepst griefde haar 
de godschennende knieval 
van beulen en potentaten, 
tirannen en magnaten, 
duivelse bruten 
van god verlaten, 
tegen wie ze toch ooit 
had gezongen vol hoop 
dat ze hongerigen zouden voeden, 
de zwakken zouden hoeden, 
waren ze dat allemaal vergeten? 
allemaal vergeten… 
 
Maria komt van nu af aan 
uit haar schilderijen vandaan. 
Ze komt in al haar stenen gebouwen 
van haar altaren; herleeft in vrouwen 
die onrecht niet langer meer dulden. 
Zo wordt zij krachtig en manifest 
hart en ziel van het protest. 
Zelfbewust en zelfgekozen 
in naam van alle machtelozen 
was zij en is zij al eeuwenlang, 
veelvormig, veelstemmig 
de opstandige hoop van hun gezang. 
 


