
         

Protestantse Gemeente te Oostkapelle 

 

 
                        ‘De drie werelden’ van M.C. Escher 

 

Gedachtenisdienst         Zondag 25 november 2018 
Laatste zondag van het kerkelijk jaar   –    Liturgische kleur: wit 
 

Predikant:  ds. Ph.A. Beukenhorst 

Ouderling van dienst:  mevrouw Anja den Hollander-Janssen 

Organist:   de heer Rinus Jobse 

Met medewerking van het ‘Projectkoor Nieuw Liedboek 

Oostkapelle’ o.l.v. mevrouw Stoffelien Cool-Korpraal 

http://www.pkn.nl/
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DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

• Voorzang:   Liedboek 726: strofen 1 (k), 2 (v), 4 (m) en 6 (a) 

• Binnenkomst van de predikant en de ambtsdragers 

• Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 

• Staande zingen: Liedboek antifoon 724:  eerst Projectkoor 

alleen, daarna allen samen zingen; aansluitend allen Psalm 

33: strofen 1, 7 en 8; en allen nogmaals Liedboek 724 

• Inleiding en Stil gebed     /      Bemoediging en groet: 

Ds.        Onze hulp is in de Naam van de HEER 

Gem.     DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

Ds.         die eeuwig trouw is 

Gem.     EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON 

Ds.        Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de           

              Heer Jezus Christus.           Gem.      AMEN 

 

• In memoriam Tanny Hoogedeure-Brand en Johan Vos 

• Staande zingen:    Liedboek Psalm 121:  strofen 1 en 4  

• Aandacht voor de Liturgische bloemschikking  

• Kyrie gebed voor de nood van de wereld en onszelf 

• Zingen glorialied:  Liedboek 657: 1 (k), 2 (v), 3 (m) en 4 (a) 

• Moment voor de kinderen 

• Zingen kinderlied:  ‘Wij gaan voor even uit elkaar’: 1, 2 en 3    

                          (hierna gaan de kinderen naar de kindernevendienst) 

 

DIENST VAN HET WOORD 

• Gebed om de heilige Geest bij de opening van de Bijbel 

• Lezing O.T.: Psalm 90, 1 t/m 17 

• Zingen:   Liedboek 90.a.:  strofen 1, 2 en 3 

• Lezing N.T.:  Openbaring 21, 1 t/m 4 

• Zingen:   Liedboek 766: strofen 1 (koor), 2 (allen) en 3 (allen) 

• Bijbeluitleg en verkondiging   

• Meditatief orgelspel 

• Zingen:   Liedboek 759:   strofen 1 (koor) en 2 (allen) 
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GEDACHTENIS VAN DE GESTORVENEN 

• Voorwoord     /     Het noemen van de namen 
 

Adriana Jobse-Bastiaanse 

Martien de Graaf 

Maria Janny Magdalena Apon-Buijsse 

 

[Het Projectkoor zingt een lied van Willem Barnard:] 

Vergeet niet hoe wij heten:   naar U zijn wij genoemd. 

Zoud Gij ons niet meer weten   dan waren wij gedoemd 

te sterven aan uw leven;   maar zo Gij ons gedenkt 

is er een eeuwig even,   een ogenblik gegeven 

een Paasdag die ons wenkt. 

 

Apolonia de Korte-de Vos 

Maria Boone-den Hollander 

Adam Pieter Rotte 

Neeltje den Hollander 

 

Zij raken niet vergeten   die over zijn gegaan 

tot U, want in uw heden   bewaart Gij hun bestaan. 

Hun namen zijn verzekerd   in uw gedachtenis, 

Gij zult ze blijven spreken   tot die dag aan zal breken 

waarop het wachten is. 

 

Eddie Priester 

Willem Jacobus de Rijke 

Cornelia Maria de Buck-Cijsouw 

Martina de Voogd-Vos 

 

Vergeet niet hoe wij heten,   wij heten naar uw naam. 

Uit duizenden gebeden   stelt zich uw eenvoud saam. 

Want zo zijt Gij gebroken,   gelijk het ene licht, 

van naam tot naam gesproken,   van dag tot dag ontloken, 

zo zien wij uw gezicht. 
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Suzanna Dekker-Jansen van Rosendaal 

Pieter Jobse 

Hubrecht Francke 
 

Een 15de gedachteniskaars zal worden aangestoken voor anderen, 

waar we ons mee verbonden voelen en voor velen die we in stilte 

blijven gedenken. 

 

• Moment van stilte 

• Gebed 

• Zingen ter afsluiting van de Gedachtenis:  Liedboek 730: 

allen zingen strofen 1, 2 en 3     

 

 

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 

• Dankgebed en voorbeden (met acclamatie door het koor 

Liedboek 368.j.) – Stil gebed – gezamenlijk gebeden ‘Onze 

Vader’ 

• Collecten: 1. Kerkrentmeesterschap en 2. Binnenlands Diaconaat     

• Orgelspel tijdens collecten 

• Slotlied staande zingen: Liedboek 247: koor 1+2, allen 3, 4, 5 

• Heenzending en zegen 

• Staande zingen:   Liedboek 431.c 

• Nog drie mededelingen 

 

 

 

De familieleden kunnen nà de dienst naar voren komen om de 

gedachteniskaars van hun dierbare mee te nemen. 
 

Iedereen is welkom in de ruimte naast de kerkzaal, voor een 

ontmoeting met een kopje koffie of thee.  

 


