
 
 

Liturgie Paasvroegdienst op zondag 20 april 2025 om 06.00 uur in de Dorpskerk. 
Voorganger: Marianne Pieterse. Ouderling: Frans Vijlbrief. Organist: Cocky Klaver. 

Lector: Rian Coppoolse. 
 
 
Binnenkomst van voorganger en 
ouderling van dienst  
  
Stilte  
   

De weg van het licht   

 Lector: Genesis 1: 1-5    

 Allen gaan staan.   
  
De nieuwe Paaskaars wordt brandend 
binnengebracht.   
De organist speelt: Als alles duister is   
VG: Gebed bij het licht   
Aansteken kaarsen door gemeente  
Lied 281:1,2,3,4,10    
   

De weg van het water  
  
VG: Door het water gaan: de weg van 
Jakob    

   
Lector: Genesis 32:23-31    
  

De weg van bevrijding   
.   

VG: De weg van het water is de doop: de 
weg van het volk Israël  
  
Lied 42:1,2,3  
  
We gaan staan  
  
VG: De weg van de doop: een nieuw 
begin  
  
Water wordt in de doopvont gegoten.   
  
Lector: Romeinen 6:3-11,13    
  
Geloofsbelijdenis (staande)  

Doopgedachtenis gemeente (staande)  
  
Gemeente gaat zitten.  
Lied 647  
  
 DE OPSTANDING   
We gaan staan  
  
VG: Paasevangelie Mattheus 28:1-6a    
  
Paasgroet:   
Voorganger:   Christus is opgestaan!   
Allen:   Ja, Hij is waarlijk 
opgestaan!   
Voorganger:  Jezus heeft  gezegd: “Ik ben 
het Licht der wereld.   

Wie Mij volgt zal nimmer in 
de duisternis wandelen,   

maar het licht des levens 
hebben.  
  
Lied 648  

  
Wegzending   
  
Collectes bij de uitgang 
 
 
 
 

  

 
 


