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Oostkappel / Grieps Zingt          26 november 2023      

Thema: “Voleinding” 

Orgel:   Johan Davidse 

Presentatie: Wim Sanderse 

Inleidend orgelspel: 

Welkom, uitleg thema “Voleinding” 

 

Liedboek  lied 67: 1, 2 en 3  “God zij ons gunstig en genadig”  

 

 
 

Vervolg zie volgende bladzijde 



 
67:2 

De volken zullen U belijden, 

o God, U loven al tezaam! 

De landen zullen zich verblijden 

en juichen over uwe naam. 

Volken zult Gij rechten, / hun geding beslechten 

in gerechtigheid, 

volken op deze aarde, / die uw arm vergaarde, 

die Gij veilig leidt. 

67:3 

De aarde heeft de vrucht gegeven, 

die door de hemel werd verwekt, 

en uit haar schoot ontspruit nieuw leven 

waar God zijn hand houdt uitgestrekt. 

God is ons genegen, / onze God geeft zegen, 

Hij die alles geeft, 

Hij zal zijn geprezen, / Hem zal alles vrezen 

wat op aarde leeft. 

 

Gebed 



Liedboek  726  1, 5 en 6  “Hoor, een heilig koor van stemmen”  

 
726:5 

Nu omstraalt hen licht des hemels 

en de levensbron ontspringt 

waar zij juichen U ter ere 

waar hun koor uw glorie zingt. 

Vrede is hun deel voor immer, 

liefde is hun eeuwig recht, 

want zij traden uit de schemer 

voor uw levend aangezicht. 



726:6 

God uit God, Gij eerstgeboren 

licht uit licht, o zonneschijn, 

in wiens lichaam uitverkoren 

heiligen slechts heilig zijn, 

schenk ons leven uit uw bronnen; 

door uw adem aangeraakt 

zingen wij tot Vader, Zoon en 

heilige Geest die levend maakt. 

 

Liedboek  725  1, 3 en 4     “Gij boden rond Gods troon”  

 



725:3 

Gij heiligen van hier, 

zing met uw aardse stem 

hoezeer uw hart verlangt 

naar ’t nieuw Jeruzalem. 

Hef dan het hoofd 

en leef voorgoed 

haar tegemoet. 

God zij geloofd. 

 

725:4 

Ook ik zing voluit mee 

de glorie van de naam; 

met hart en ziel ben ik 

zijn liefde toegedaan! 

Dat tot het eind 

mijn leven lang 

vol van gezang 

om Hem mag zijn! 

 

Liedboek  747  1, 2, 5 en 8     “Eens komt de grote zomer”  

        
Vervolg zie volgende bladzijde 



 
747:2 

Geen woord kan het bereiken, 

het is aan niets gelijk, 

met niets te vergelijken 

dat schone koninkrijk. 

Als God zich openbaren 

zal op de jongste dag 

dan zullen wij ervaren 

wat Hij met ons vermag. 

 

747:5 

Ja, Hij zal ons geleiden 

in ’t schone paradijs, 

het bruiloftsmaal bereiden 

zijn grote naam ten prijs. 

 

 Vervolg zie volgende bladzijde 



De liefde die wij zingen, 

zo schoon, zo ongekend, 

zal uit de bron ontspringen 

van God ons middelpunt. 

 

747:8 

Dan zal het loflied schallen 

rondom de gouden troon, 

dan heffen wij daar allen 

met grote vreugde aan: 

lof zij en eer en sterkte 

de Vader en de Zoon, 

de Geest om al zijn werken 

zij lof van nu voortaan. 

Intermezzo orgel: 

Liedboek  751  1, 4 en 5 “De Heer verschijnt te middernacht” 

   
 



751:4 

Zijn onze lampen wel gereed 

en branden ze wel goed, 

zodat, als Christus binnentreedt, 

Hij waardig wordt begroet? 

 

751:5 

De Heer verschijnt te middernacht! 

Nu is nog alles stil... 

zalig die toch geduldig wacht 

en Hem begroeten wil. 

 

Liedboek  754  1, 2 en 3     “Liefde Gods die elk beminnen” 

 
Vervolg zie volgende bladzijde 



 

 
 

754:2 

God almachtig boven mate, 

die zo nederig verscheen, 

keer opeens terug en laat ons 

nooit meer, nooit meer hier alleen. 

Laat ons in de kerk U prijzen 

met uw heiligen omhoog 

tot in ’s hemels paradijzen 

wij U zien van oog tot oog. 

 

754:3 

Wat Gij eenmaal zijt begonnen 

o voltooi het: maak ons rein, 

tot de wereld is gewonnen 

en in U hersteld zal zijn, 

tot wij eeuwig bij U wonen, 

schrijdende van licht tot licht, 

leggend onze gouden kronen 

zingend voor uw aangezicht. 

 

Intermezzo orgel: 



 

Liedboek  823  1, 2, 4 en 5    “Gij hebt, o Vader van het leven 

 
 

823:2 

Uw wijsheid en uw welbehagen 

bepalen ’s mensen levensdagen 

en wijzen hem zijn woonplaats aan. 

Hij is ten prooi aan duizend vrezen, 

toch mag hij vrij en veilig wezen 

en heersen over het bestaan. 

 

 

 



823:4 

Door een geheimenis omsloten, 

door alle dingen uitgestoten, 

gaat hij op alle dingen in. 

Alleen uw woord geeft aan zijn falen, 

zijn rustloos zoeken en verdwalen 

een onuitsprekelijke zin. 

 

823:5 

O God, wij bouwen als ontheemden, 

wij wonen en wij blijven vreemden, 

bestemd voor hoger burgerrecht. 

Wil ons, o koning der getijden, 

een woning in de stad bereiden 

waar Gij het fundament van legt. 

 

Liedboek  837  1 t/m 4          “Iedereen zoekt U, jong of oud” 

 

Vervolg zie volgende bladzijde 



 

 

837:2 

Volgen wij, Heiland, niet uw spoor: 

laten wij anderen bloeden, 

geven wij pijn en angsten door - 

neem ons dan onder uw hoede. 

Spreek uw genezend woord vol macht, 

dan krijgt ons leven nieuwe kracht. 

Spreek, dan keert alles ten goede. 

 

837:3 

Heer, als ons denken U ontkent, 

kan ons de leegte benauwen. 

Als onze hand uw schepping schendt, 

wilt U ons dan nog vertrouwen? 

Twijfel of hoogmoed, onverstand – 

neem ons, uw mensen, bij de hand. 

Laat ons uw schoonheid aanschouwen. 

 

 

 



837:4 

Koning, uw rijk is zo nabij - 

open mijn ogen en oren! 

Onrustig is mijn hart in mij, 

totdat het nieuw wordt geboren. 

Daarom zoekt U elk mensenkind. 

Zoek, herder, mij, opdat ik vind 

en steeds meer bij U zal horen. 

 

Intermezzo orgel: 

Liedboek  919   1 t/m 4       “Gij die alle sterren houdt”  

 



 

919:2 

Want de lichten die wij zelf 

aan de hemel stelden, 

glinsterend in het zwart gewelf, 

sterren, ongetelde, – 

al hun glans / dooft nochtans, 

dan is heel ons leven 

door de nacht omgeven. 

 

919:3 

God, is dan wat U verliet 

uit uw hand gevallen? 

Mist Gij onze wereld niet 

bij uw duizendtallen? 

Blijf niet ver, / doe één ster 

in de nacht ons gloren, 

of wij zijn verloren! 

 

919:4 

Christus, stille vaste ster, 

o Gij licht der lichten, 

waarnaar wij van her en der 

onze schreden richten, – 

geef ons moed; / ’t is ons goed 

U te zien, getrouwe, 

uw hoog rijk te aanschouwen. 

 

 



Liedboek 1010  1 t/m 4       “Geef vrede Heer, geef vrede”     

 

1010:2 

Geef vrede, Heer, geef vrede, 

de aarde wacht zo lang, 

er wordt zo veel geleden, 

de mensen zijn zo bang, 

 

Vervolg zie volgende bladzijde 



de toekomst is zo duister 

en ons geloof zo klein; 

o Jezus Christus, luister 

en laat ons niet alleen! 

 

1010:3 

Geef vrede, Heer, geef vrede, 

Gij die de vrede zijt, 

die voor ons hebt geleden, 

gestreden onze strijd, 

opdat wij zouden leven 

bevrijd van angst en pijn, 

de mensen blijdschap geven 

en vredestichters zijn. 

 

1010:4 

Geef vrede, Heer, geef vrede, 

bekeer ons felle hart. 

Deel ons uw liefde mede, 

die onze boosheid tart, 

die onze mond leert spreken 

en onze handen leidt. 

Maak ons een levend teken: 

uw vrede wint de strijd! 

 

Dankgebed 

 

 



Liedboek voor de Kerken 1973:   

Gezang 296  1, 2 en 3 “Ik kom met haast, roept Jezus’ stem. 

 
 

2    Ik kom met haast, Ik kom! Houd vast 
 wat Ik u heb gegeven. 
 Er blijft bij alle aardse last 

 
een open deur ten leven.  

 

Vervolg zie volgende bladzijde  



 Werp van u af 
 wat ik niet gaf. 
 Blijf u standvastig scharen 
 bij wie mijn woord bewaren. 
 
3    Ik kom met haast, houd wat gij hebt, 
 nog is de worst'ling gaande. 
 Ik ben 't, uit wie gij krachten schept, 
 houd in de strijd u staande. 
 Zie op naar Mij: 
 Ik blijf nabij. 
 Ik houd u vast in 't lijden. 
 Niets zal u van Mij scheiden. 
 

              

Naspel orgel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Oostkappel / Grieps Zingt    

  Samenzangprogramma van geestelijke liederen 

  Volgende OGZ: 28 januari 2024 

  Michaëlskerk Grijpskerke van 19.00 – 20.00 uur 

 

  Orgel:              Johan Davidse                                                          

  Presentatie:   Han de Kam  

 

  Commissieleden: 

  

2024       

28 januari      Dorpskerk   30 juni             Michaëlskerk   

25 februari    Michaëlskerk   28 juli               Dorpskerk   

31 maart       Dorpskerk   25 augustus    Dorpskerk 

28 april          Michaëlskerk  29 september Michaëlskerk   

26 mei           Dorpskerk   27 oktober      Dorpskerk  

     24 november  Michaëlskerk 

 Commissieleden: 

 

  Han de Kam Baentje 6 Grijpskerke  

 06-12752751  

 email: brouwerijweg52@gmail.com 

   

 Wim Sanderse Loodhol 41 Grijpskerke 

 0118-591092 

  email: wpsanderse@zeelandnet.nl 

    

 Wilt u graag bepaalde psalmen, gezangen of  

  liederen in het programma opgenomen hebben 

  dan kunt U die aan de commissie leden opgeven. 

  Bespeelt U zelf een instrument of hebt U kennissen 

  die  mee willen werken aan de zang begeleiding 

  of solospel, hartelijk welkom. 

  Uiteraard vooraf aanmelden.  

 

Volgende Oostkappel/Grieps Zingt zijn in 2023/ 2024! 

    

24 september Dorpskerk  

29 oktober  Michaëlskerk 

26 november  Michaëlskerk 

28 januari Dorpskerk 

25 februari Michaëlskerk 

31 maart Dorpskerk 

28 april Michaëlskerk 

26 mei  Dorpskerk 

30 juni  Michaëlskerk 

28 juli  Dorpskerk 

25 augustus Dorpskerk 

29 september  Michaëlskerk 

27 oktober Dorpskerk 

24 november Michaëlskerk 


