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 Oostkappel / Grieps Zingt     29 oktober 2023 

 

Onderwerp:  ”Reformatie………..” 
 
Michaëlskerk Grijpskerke aanvang: 19.00 uur 
 
Orgel:   Johan Davidse 
Presentatie:   Han de Kam 
 
Inleidend orgelspel:      
 
Welkom  
 
Liedboek   839    1 t/m 4 Ik danste die morgen toen de schepping 

 



 
839:2 
De dans werd vergeten en het ritme verstoord; 
het lied van de schepping werd zelden nog gehoord. 
Ik kwam hier op aarde om een gloednieuw begin, 
in Betlehem zette de dans weer in. 
Dans, dans, en doe maar mee met mij. 
Ik ben de heer van de dans, zegt Hij. 
Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij 
want Ik ben de heer van de dans, zegt Hij. 
 
 
839:3 
Ik danste voor blinden die mij riepen om licht. 
Ik gaf aan verschopten een stem, een nieuw gezicht. 
Ik danste voor kinderen, de koning te rijk. 
Ik danste het lied van gerechtigheid. 
Dans, dans, en doe maar mee met mij. 
Ik ben de heer van de dans, zegt Hij. 
Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij 
want Ik ben de heer van de dans, zegt Hij. 
 
 
839:4 
De dans leek te breken, maar Ik deelde het brood. 
Ik danste uit liefde veel sterker dan de dood. 
Die liefde leeft in je nu Ik dans met jou, 
de dans van de schepping, de dans van trouw. 
Dans, dans, en doe maar mee met mij. 
Ik ben de heer van de dans, zegt Hij. 
Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij 
want Ik ben de heer van de dans, zegt Hij. 
 
 
Gebed  
 
 
 
 
 



Liedboek  838  ! t/m 4  O grote God die liefde zijt 
 

 
 
838:2 
Maak ons volbrengers van dat woord, 
getuigen van uw vrede, 
dan gaat wie aarzelt met ons voort, 
wie afdwaalt met ons mede. 
Laat ons getrouw de weg begaan 
tot allen die ons verre staan 
en laat ons zonder vrezen 
de minste willen wezen. 



 
838:3 
Leer ons het goddelijk beleid 
der liefde te beamen, 
opdat wij niet door onze strijd 
uw goede trouw beschamen. 
Leg ons de woorden in de mond 
die weer herstellen uw verbond. 
Spreek zelf door onze daden 
van vrede en genade. 
 
838:4 
Wij danken U, o liefde groot, 
dat Christus is gekomen. 
Wij hebben in zijn stervensnood 
uw diepste woord vernomen. 
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht 
en het wordt overal volbracht 
waar liefde wordt gegeven, 
wij uit uw liefde leven. 
 
Liedboek 840 1 t/m 3 Lieve Heer, Gij zegt kom en ik kom 
 

 
 



840:2 
O mijn God, Gij zegt ‘ga’ en ik ga, 
Gij zegt ‘ga’ en ik ga, laat mij niet alleen, 
wees het woord in mijn vlees en de geest om mij heen, 
wees de adem waaruit ik ontsta. 
 
840:3 
Want o Heer, ik zeg ‘kom’ en Gij komt, 
ik zeg ‘kom’ en Gij komt en uw bloed wordt wijn 
en uw lichaam brood voor wie honge͜rig zijn 
en uw naam wordt een lied in mijn mond. 
 
Intermezzo:     
 
Liedboek  46 1 t/m 3     God is een toevlucht te allen tijde 

 



46:2 
De Godsstad ligt aan blanke stromen. 
God staat haar bij, de dag zal komen. 
Hij woont in haar, zij wankelt niet, 
zij kroont zijn heilig rijksgebied. 
Al hebben volken zich verheven, 
Hij roept en doet de aarde beven. 
Hij is met ons, Hij wendt ons lot. 
Een vaste burcht is onze God. 
 
46:3 
Komt en aanschouwt des Heren daden, 
aanbidt zijn toorn en zijn genade: 
zijn toorn die ’t oorlogstuig verslindt, 
zijn gunst waarin gij vrede vindt. 
Hij spreekt: ‘Laat af, Ik ben de Here, 
de Heilige die elk moet eren.’ 
Hij is met ons, Hij wendt ons lot. 
Een vaste burcht is onze God. 
 
Liedboek  898 1 t/m 4  Een vaste burcht is onze God 
 

  
Zie vervolg volgende bladzijde 



 
 
 
898:2 
Al onze macht is ijdelheid: 
wij gaan terstond verloren, 
wanneer de held niet voor ons strijdt, 
die God heeft uitverkoren. 
Zo gij ’t nog niet wist: 
Jezus Christus is ’t, 
de Heer van ’t heelal, 
die overwinnen zal, – 
God zelf staat ons terzijde. 
 
 
898:3 
Al wordt de wereld ook een hel 
en ’t leven niets dan lijden, 
wij vrezen niet, – Immanuël 
zal stellig ons bevrijden. 
Hoe satan ook woedt 
en wat hij ook doet, 
’t is machtloos geweld, – 
zijn vonnis is geveld. 
Eén woord en hij moet vallen. 
 
 



898:4 
Gods heilig woord alleen houdt stand, 
Gods waarheid zal ons staven. 
Hij leidt ons en met milde hand 
schenkt Hij zijn geestesgaven. 
Al rooft de tiran 
ons wat hij maar kan, 
ons goed en ons bloed, – 
laat hem zijn overmoed! 
Gods rijk blijft ons behouden. 
 
 
Intermezzo:    
 
 
Liedboek  89   1, 7 en 17   Ik zal zolang ik leef bezingen in mijn lied

 

 
 



89:7 
Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt, 
dat uitbreekt in gejuich als de bazuin weerklinkt. 
Uw lichtend aangezicht zal altijd hen geleiden. 
Zij zullen in uw naam zich dag aan dag verblijden, 
zij gaan in vrede voort, zij wandelen voor uw ogen, 
want uw rechtvaardigheid zal hen voorgoed verhogen. 
 
89:17 
O laat ons, Here God, niet vallen uit uw hand. 
Doe ook voor ons geslacht uw oude woord gestand. 
Waar is uw gunst, o God, het heil van lang geleden, 
aan Davids huis verpand met goddelijke eden? 
Erbarm u over ons, wil onze smaad gedenken, 
de hoon waarmee ons thans de grote volken krenken. 
 
 

Liedboek 723 1 en 2    Waar God de Heer zijn schreden zet 
 

 
 
Zie vervolg volgende bladzijde 



 
 
723:2 
O Heer, uw onweerstaanbaar woord 
drijft rusteloos de eeuwen voort 
wat mensen ook verzinnen. 
En waar de weg onvindbaar scheen 
mochten wij door geloof alleen 
de tocht opnieuw beginnen. 
Gij hebt de vaderen bevrijd 
en uit het diensthuis uitgeleid 
naar ’t land van melk en honing. 
Hervorm, herschep ook ons geslacht, 
opdat het door de wereldnacht 
de weg vindt naar uw woning. 
 
 
Intermezzo:   
  
 
 
 



 Evang. Liedbundel 406 1 t/m 4 Eens zal op die grote morgen 

 

  

 
Eens zal op de Grote Morgen 
‘t Mensdom zwijgen, eind’lijk stil 
Dan zal Jezus Christus vragen; 
Wat deed u om Mijnentwil? 
 
Refrein: 

 
 
Eens zal op de Grote Morgen 
Jezus’ macht worden erkend 
Dan zal ieder mens beseffen 
Dat Gods Woord geen leugens kent! 
 
 



Refrein: 
Wie zal op die grote morgen 
Buigen voor die Majesteit? 
Wie zal op die grote morgen 
Vluchten voor die Heerlijkheid, 
 
Eens zal op de Grote Morgen, 
Blank en bruin worden vereend 
Kleur of ras is niet belangrijk, 
maar Gods Gunst aan ons verleend! 
Refrein 
 

:Evang. Liedboek 346   1 t/m 4  Ik wil zingen van mijn Heiland 

 
 
'k Wil het wonder gaan verhalen, hoe Hij op Zich nam mijn straf; 
hoe in liefde en genade, Hij 't rantsoen gewillig gaf. 
 



Refrein:  
Zing, o zing van mijn Verlosser, met Zijn bloed kocht Hij ook mij, 
aan het kruis schonk Hij genade, droeg mijn schuld en ik was vrij. 
 
'k Wil mijn dier'bre Heiland prijzen, spreken van Zijn grote kracht, 
Hij kan overwinning geven over zond' en satans macht. 
 
Refrein: 
Ik wil zingen van mijn Heiland, hoe Hij smarten leed en pijn, 
om mij 't leven weer te geven, eeuwig eens bij Hem te zijn. 
 
Refrein: 
 

Dankgebed.  
 
Evang. Liedboek 413 1 t/m 4   Lichtstad met uw paarlen poorten 

 

 



 

2. Heilig oord vol licht en glorie,  

 waar de boom des levens bloeit  

 en de stroom van levend water  

 door de gouden Godsstad vloeit. 

 
Refrein: 

 Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,  

 luist’ren naar zijn liefdesstem,  

 daar geen rouw meer en geen tranen  

 in het nieuw Jeruzalem.  

 
 
3. Schoon tehuis voor moede pelgrims, 

 komend uit de zandwoestijn, 

 waar zij rusten van hun werken 

 bij de springende fontein. 
 

Refrein: 

 

4. Wat een vreugde zal dat wezen,  

 straks vereend te zijn met Hem  

 in de stad met paarlen poorten  

   in het nieuw Jeruzalem. 
 
Refrein:  

  
 
Naspel   
 

 

 

 

 



Oostkappel / Grieps Zingt                                   

Samenzangprogramma van geestelijke liederen 

Volgende OGZ: 26 november 2023 

Michaëlskerk Grijpskerke van 19.00 – 20.00 uur 

                                                                                

Orgel:            Johan Davidse                                                          

Presentatie:   Wim Sanderse  

 

 Commissieleden: 

 

26 november Michaëlskerk  30 juni             Michaëlskerk  

2024     28 juli               Dorpskerk 

28 januari      Dorpskerk   25 augustus    Dorpskerk 

25 februari    Michaëlskerk  29 september Michaëlskerk 

31 maart        Dorpskerk  27 oktober      Dorpskerk 

28 april          Michaëlskerk  24 november  Michaëlskerk 

26 mei           Dorpskerk 
       

 Commissieleden: 

 

  Han de Kam Baentje 6 Grijpskerke  

 06-12752751  

 email: brouwerijweg52@gmail.com 

   

 Wim Sanderse Loodhol 41 Grijpskerke 

 0118-591092 

  email: wpsanderse@zeelandnet.nl 

    

 Wilt u graag bepaalde psalmen, gezangen of  

  liederen in het programma opgenomen hebben 

  dan kunt U die aan de commissie leden opgeven. 

  Bespeelt U zelf een instrument of hebt U kennissen 

  die  mee willen werken aan de zang begeleiding 

  of solospel, hartelijk welkom. 

  Uiteraard vooraf aanmelden.  

 

Volgende Oostkappel/Grieps Zingt zijn in 2023/ 2024! 

    

24 september Dorpskerk  

29 oktober  Michaëlskerk 

26 november  Michaëlskerk 

28 januari Dorpskerk 

25 februari Michaëlskerk 

31 maart Dorpskerk 

28 april Michaëlskerk 

26 mei  Dorpskerk 

30 juni  Michaëlskerk 

28 juli  Dorpskerk 

25 augustus Dorpskerk 

29 september  Michaëlskerk 

27 oktober Dorpskerk 

24 november Michaëlskerk 


