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Oostkappel / Grieps Zingt         30 april 2023        

 

Thema: “Jubilate” 

 
Orgel: Rinus Jobse  

Presentatie: Wim Sanderse 

Inleidend orgelspel: 

Welkom 

---------------------------------------------------------------------------------

Openingslied: Liedboek 650 1,2,3,6 en 7   “De aarde is vervuld” 

 
650:2 

Gods goedheid is te groot 

voor het geluk alleen, 

zij gaat in alle nood 

door heel het leven heen. 



 

650:3 

Zij daalt als vruchtbaar zaad 

tot in de groeve af 

omdat zij niet verlaat 

wie toeven in het graf. 

 

650:6 

Het zaad der goedheid Gods, 

het hoge woord, de Heer, 

valt in de voor des doods, 

valt in de aarde neer. 

 

650:7 

Al gij die God bemint 

en op zijn goedheid wacht, 

de oogst ruist in de wind 

als psalmen in de nacht. 

 

Uitleg thema “Jubilate”, 4e zondag van Pasen 

  

Gebed 

 

Liedboek  81 1, 2, 4, 8 en 9  “Jubel God ter eer”  

 



 

81:2 

Laat de harpen slaan, 

klinken de trompetten. 

Vier bij volle maan 

met muziek en mond 

een hernieuwd verbond 

volgens oude wetten. 

 

81:4 

God heeft ons gezegd 

nooit gehoorde dingen. 

Heilig is ’t en recht 

nu en te allen tijd 

Hem die ons bevrijdt 

vrolijk toe te zingen. 

 

81:8 

Ik ben Hij-die-is: 

God wil Ik u wezen. 

Uit de duisternis 

van de slavernij 

maakte Ik u vrij: 

hebt gij nog te vrezen? 

 

81:9 

Leef uit mijn verbond. 

Vraag van Mij vrijmoedig. 

Open wijd uw mond. 

Al wat u ontbreekt, 

al waar gij om smeekt 

geef Ik overvloedig. 

 

 



Liedboek 100 1, 2, 3 en 4  “Juich Gode toe, bazuin en zing”  

 

 
100:2 

Roep uit met blijdschap: ‘God is Hij. 

Hij schiep ons, Hem behoren wij, 

zijn volk, de schapen die Hij hoedt 

en als beminden weidt en voedt.’ 

 

100:3 

Treed statig binnen door de poort. 

Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord. 

Hef hier voor God uw lofzang aan: 

Gebenedijd zijn grote naam. 

 

100:4 

Want God is overstelpend goed, 

die ons in vrede wonen doet. 

Zijn goedheid is als morgendauw: 

elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw. 



 

Intermezzo orgel: 

 

 

Liedboek 601  1, 2 en 3  “Licht dat ons aanstoot in de morgen” 

 
601:2 

Licht, van mijn stad de stedehouder, 

aanhoudend licht dat overwint. 

Vaderlijk licht, steevaste schouder, 

draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 

Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 

of ergens al de wereld daagt 

waar mensen waardig leven mogen 

en elk zijn naam in vrede draagt. 



601:3 

Alles zal zwichten en verwaaien 

wat op het licht niet is geijkt. 

Taal zal alleen verwoesting zaaien 

en van ons doen geen daad beklijft. 

Veelstemmig licht, om aan te horen 

zolang ons hart nog slagen geeft. 

Liefste der mensen, eerstgeboren, 

licht, laatste woord van Hem die leeft. 

 

Intermezzo orgel: 

 

Liedboek 653 1, 2, 3, 4 en 7 “U kennen, uit en tot U leven”  

 



 

653:2 

Gij zijt het brood van God gegeven, 

de spijze van de eeuwigheid; 

Gij zijt genoeg om van te leven 

voor iedereen en voor altijd. 

Gij voedt ons nog, o hemels brood, 

met leven midden in de dood. 

 

653:3 

Gij zijt het water ons ten leven; 

de bronnen van de eeuwigheid 

zijn ons ter lafenis gegeven, 

zijn doorgebroken in de tijd. 

O Gij, die als een bron ontspringt 

in elk die tot U komt en drinkt. 

 

653:4 

Gij zijt het licht van God gegeven, 

een zon die nog haar stralen spreidt, 

wanneer het nacht wordt in ons leven, 

wanneer het nacht wordt in de tijd. 

O licht der wereld, zie er is 

voor wie U kent geen duisternis. 

 

653:7 

O Christus, ons van God gegeven, 

Gij tot in alle eeuwigheid 

de weg, de waarheid en het leven, 

Gij zijt de zin van alle tijd. 

Vervul van dit geheimenis 

uw kerk die in de wereld is. 

 

 



 

 

Liedboek 659 1 t/m 6  “Kondig het jubelend aan” 

 
 

659:2 

Zing met een juichende stem, 

adem weer opgetogen, 

dit is Jeruzalem, 

ere zij God in den hoge! 

 

659:3 

Hier heeft de Heer ons geleid, 

hier doet Hij Israël wonen 

uit de ellende bevrijd, 

God zal het lijden ons lonen. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

659:4 

Wandelend in de woestijn 

hebben wij water gevonden 

springende als een fontein, 

bronnen geslagen als wonden. 

 

 

 

659:5 

Overvloed, overvloed Gods, 

sprengen van water en leven, 

bloed uit de flank van de rots, 

water en bloed om het even; 

 

 

659:6 

daaruit ontspringt ons bestaan, 

zo zijn wij wedergeboren! 

Kondig het jubelend aan, 

laat heel de wereld het horen! 

 

 

Intermezzo orgel: 
                                                 

 

 



Johannes de Heer 108 1, 2 en 3 

 
2 

  Laat mij zijn een Godsgetuige, 

  sprekend van U meer en meer. 

  Leid mij steeds door Uwe liefde, 

  groeiend naar Uw beeld, o Heer. 

  Brood des levens. Brood des hemels. 

  Voed mij dat ik groei naar U. (bis) 

 

3 

  Laat door mij Uw levend water 

  vloeien als een klare stroom. 

  O, Heer Jezus, 't wordt steeds later 

  dat Uw Geest over allen koom'. 

  Machtig Heiland, mijn Verlosser, 

  kom, Heer Jezus, in Uw kracht. (bis) 



Johannes de Heer 664  1, 2 en 3 

 

 



 

 

Dankgebed 

 

 

Opwekking 354  1, 2 en 3  “Glorie aan God”     

 

Glorie aan God.  (4x) 

 

Lof zij de Heer, 

Hem komt toe alle eer. 

Hij's het Lam dat regeert 

tot in eeuwigheid. 

Zijn woord is macht, 

heeft ons vrijheid gebracht. 

Wij aanbidden, 

wij knielen voor Jezus. 

Groot is zijn troon, 

eeuwig zijn kroon. 

Overwinnaar zal Hij zijn, 

over zonde, dood en pijn. 

Heel het rijk der duisternis, 

weet wie Jezus Christus is: 

Hij is de hoogste Heer! 

 

Glorie aan God. (4x) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kondigt het aan, 

door de kracht van zijn naam: 

Heel de aard' wordt vervuld 

van zijn glorie! 

Satan, hij beeft, 

want hij weet: Jezus leeft! 

Hij's verslagen, 

het Lam troont voor eeuwig! 

Jezus is Heer, Redder en Heer! 

Overwinnaar zal Hij zijn, 

over zonde, dood en pijn. 

Heel het rijk der duisternis, 

weet wie Jezus Christus is: 

Hij is de hoogste Heer! 

 

Glorie aan God. (4x) 

 

Heersen met Hem 

op de troon en zijn stem, 

spreekt van liefde, 

vervult ons met glorie. 

Heilig en vrij alle tranen voorbij. 

Eeuwig vreugde voor God, 

lof, aanbidding: 

waardig het Lam, waardig het Lam! 

Overwinnaar zal Hij zijn, 

over zonde, dood en pijn. 

Heel het rijk der duisternis, 

weet wie Jezus Christus is: 

Hij is de hoogste Heer! 

 

Glorie aan God. (4x) 

 

Naspel orgel 



 

Oostkappel / Grieps Zingt 
 Samenzangprogramma van geestelijke liederen. 

  

 Volgende Oostkappel/Grieps Zingt 21 mei 2023 

 

 Zionskerk Oostkapelle  19.00-20.00 uur 
 Orgel:  Johan Davidse ? 

         Presentatie:  Han de Kam                

                      

 Commissieleden: 

  Han de Kam Baentje 6 Grijpskerke  

 06-12752751  

 email: brouwerijweg52@gmail.com 

   

 Wim Sanderse Loodhol 41 Grijpskerke 

 0118-591092 

  email: wpsanderse@zeelandnet.nl 

    

 Wilt u graag bepaalde psalmen, gezangen of  

  liederen in het programma opgenomen hebben 

  dan kunt U die aan de commissie leden opgeven. 

  Bespeelt U zelf een instrument of hebt U kennissen 

  die  mee willen werken aan de zang begeleiding 

  of solospel, hartelijk welkom. 

  Uiteraard vooraf aanmelden.  

 

Volgende Oostkappel/Grieps Zingt zijn in 2023! 
 25 juni Michaëlskerk 

30 juli Dorpskerk 

27 augustus Dorpskerk 

24 september Michaëlskerk 

29 oktober Dorpskerk 

26 november Michaëlskerk                             


